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Pülümür Devrimci Gençlik 
Birliği : 

"PÜLÜMÜR'DE HALKA 
ZULMEDENLER 
CEZALANDIRILMALIDIR" 


Pülümür Devrimci Gençlik 
Birliği bir bildiri yayınlaya - 


rak halka yapılan jandarma zul’ 


münü protesto etmiştir. Bildiride şöyle denmektedir:",, Fa şist saldırıların son örneğini 19.2.1977 günü akşamı saat 
8. 00' sıralarında gördük ve yaşadık. 

"Jandarma Başçavuşu ER- 
TAN ŞAHİN, Oo komutasındaki jandarmalarla kanunları ayak 


. altında çiğneyerek halkımıza 


gözdağı vermek... için Pülümür halkına karşı (o saldırıya geçmiştir. Küçük yaştaki çocukları jandarma dipçiği ile dövecek kadar ileri gitmiştir. 
Sokaktan geçen yurtdaşlar jan darma başçavuşu tarafından emniyet karakoluna götürülmüş ve tehdit edilmiştir. Kanunsuzca ticarethanelere baskın yapılmıştır... Kay - makamlık ve C. Savcılığına olayla ilgili müracaat yapıldığı halde gerekli işlem yapılma - mıştır. ... 

"Bu faşist saldırıları.... 
kınıyor ve lanetliyoruz," 


AFYON 


"HAŞHAŞ EKİMİNDEKİ 
SINIRLAMA 
KALDIRILMALIDIR 


Bir zamanlar haşhaşı 17 ilimizde dilediğimiz gibi eki - yorduk. Yavaş yavaş sınırla - malar başladı ve 7 ile düşürüldü. I2 Mart 1971'dekurulan faşist diktatörlük zamanında i se Erim Hükümeti haşhaş ekimini tamamen yasakladı, Bu dönem köylülerin toprak ve hürriyet mücadelesinin kanla bastırıldığı bir dönemdi. 

Halkımız 1973 seçimlerin - de haşhaşın sınırsız ekimini istedi. Mücadeleler sonucu haşhaşın sınırlı ekimine izin verildi. Ama bir sürü şartla. 
Koza fiyatları düşürüldü. Yazlık güzlük ayrımı getirildi. 
Mahsul sahiplerine hapis ve para cezaları verildi.Kozaları tek merkezden almak,tek tek çizmek, 5 dekardan fazla ek - memek şartları kondu. Bu şartlar bugün de devam etmek tedir. Bu durumda yapmamız gereken bu haliyle haşhaşı ekiyoruz diye sevinmek değil, haşhaşı sınırsız ekmek için mücadele etmektir, Yurdumuz da neyin nasıl yapılacağına hal kımız karar vermelidir, Haş - haşın ne biçimde ekileceği hal kımızın . iradesine bağlıdır . 
Haşhaş ekimindeki bu şartlar ve sınırlamalar ülkemizin iç- 


işlerine karışmaktır. Bu, ülke mizin emperyalizme bağımlılığının bir ifadesidir. 


Bir grup yurttaş 


RİZE 


MESLEK YÜKSEK OKULUNA 
FAŞİST VE POLİS SALDIRISI 


Biz Rize Meslek Yüksek 
Okulu öğrencileriyiz. 15 Şubat günü bir faşist okulda üç arka daşımıza tabanca çekti, Sonra da salona gelerek oradakilere silah çekti. Bunun üzerine okulda protesto hareketleri baş ladı. Müdür ve idareciler protesto edildi. Bahçeye inerek fo rum düzenledik. Polis bizi dağıtmaya çalıştı. Bazılarımızı karakola götürdü. Faşistler le işbirliği yapan okul katip - leri tabancayı gizlediler, 

Ertesi gün yine bir faşist 
Muharrem adlı bir öğrenciyi 


- muşta ile yaraladı. Saldırgan, 


okul müdürü Samim Başbuğ '- un odasına saklandı, Bunun ü - 


zerine okulda toplandık ve mü dürü protesto ettik. Polis iki arkadaşımızı karakola götür — dü, arkadaşımızı yaralayan fa şisti ise serbest bıraktı, 

Birgün sonra diğer okul - lardan toplanan faşistler okulumuzu dışardan sardılar. Biz okulumuzu boşaltmayacağımr zı,gerektiğinde sabaha. kadar kalacağımızı açıkladık. Polis okulun tatil edildiğini söyle - yerek, çıkmamızı istedi. Bunun üzerine derse gireceğimi zi bildirdik ve marşlar söyleyerek salona girdik, Ant içtik. 
Sonra polisler üzerimize saldırdılar. Saldırıda 6 erkek, 2 
kız arkadaşımız yaralandı, ikinci kattan atlayan bir arka - daşımızın ayağı kırıldı. Olay - lardan sonra 7 arkadaşımız tutuklandı. 

Gençliğe can güvenliği is - tiyoruz ! 


Okulundan öğrenciler 


KAHRAMANMARAŞ 


ÇIRÇIR İŞÇİLERİNİN 
SORUNLARI 


Ben çırçırda çalışan bir işçiyim. Burada biz işçilere yaprHan baskıları dile getire - ceğim. İşimiz makinalara pamuk koymak ve çıkan çiğitsiz pamuğu ambara taşımaktır. 
Günde 10 saat çalışıyoruz. Evi mizden getirdiğimiz yemek - leri 10 dakikada yiyoruz. Oysa 


SİVAS 


ÖĞRENCİLER POLİSE VE FAŞİSTLERE KARŞI VELİLERLE OMUZ OMUZA 


23 Şubat günü okul dağıldıktan sonra faşistler hükümet meydanında sopa ve zincirlerle üzerimize saldıra - rak bazı arkadaşlarımızı yaraladılar, Bu saldırıyı geri! 
püspürttük. Olay sırasında öğrencilere polis de saldır - 


dı. Polis saldırıdan korunmak için derneğe ve 


TÖB- 


DER'e giden arkadaşları Emniyet Müdürlüğüne götürdü. 
Polisler Emniyet Müdürlüğünde arkadaşlara 5-6 saat iş kence yaptılar, Gözaltında bulunan kız arkadaşlara da işkence ve hakaret ettiler. 

Öğrenci velileri bu faşist saldırılar karşısında 28 Şubat günü topluca okula geldiler. Velilerle öğrenciler top- 


lu olarak okuldan çıktılar. Palis velilerin öğrencilere 


sahip çıkmasından korkarak, yol boyunca tehditde bulundu, Bu tehditler 


velilere ve öğrencilere karşısında 


- velilerin ve öğrencilerin dağılmadıklarını görünce, özel yapılmış kazma saplarıyla ve coplarla halka saldırdılar. Bu fırsattan yararlanan faşistler de boş durmadı — lar. Faşistlerin saldırısı sırasında kadın velilerden ya ralananlar oldu. Faşistlerin ve polisin bu işbirliği karşısında veliler yılmadılar, Faşistlerin baskılarına karşı daha azimli ve örgütlü olarak karşı koyacaklarını söy- 


lediler. 


yemek saatimiz yarım saat. 
Usta çeşitli işler yaptırarak, 
20 dakika daha patrona çalış - 
mamızı sağlıyor. 

Her işçi başına yedişer ma kina veriliyor, Her makina saatte 35 kilo pamuk çekiyor. 7 
makinaya saatte 245 kilo pamuk taşımak gerökiyorişimi- 


MALATYA 


KAPALI CEZAEVİNDE TUTUKLULAR 
AĞIR BASKI VE ZULÜM ALTINDA 


Ben bir süredir Malatya Kapacı Cezaevinde bulunan bir tutukluyum. Cezaevine getirilmeden önce suçu kabul etmem için Hükümet Konağının Araştırma Büro sunda cop ve falakayla dövüldüm. 3 -4 saat sürekli işkence gördüm. Cezaevine getirildikten sonra da beni gardiyan odasına götürerek baskı ve tehditle suçu işlediğime dair ifade imzalatmak istediler Bu uygulama Malatya Cezaevindeki hemen bütün tutuklulara yapılmaktadır. 

Cezaevi Müdürü AP'li Mahmut Çakmak mahkumlara sık sık işkence etmekte,cezaevini kendi çiftliği gibi kullanmak tadır, Müdür evinin bütün işlerini mahkumlara gördürmektedir. Çocuklara odun kırdırmakta, taşıtmakta ve odasını temizlettirmektedir, Bunu reddeden çocuklar bodruma indirilerek dövülmekte - dir. Kendi çamaşırlarını yıkatmak ve yi. 
yeceklerini pişirtmek için kadınlar ko - ğuşuna göndermektedir, 

Cezaevine günde bir kere karavanage liyor. O da saat 16.00'da, Onun dışında mahkumlar ya idarenin verdiği kuru ekmekle karınlarını doyuruyorlar, ya da çok pahalı olarak alabildikleri yiyecekle ri yiyorlar. Maddi durumu iyi olmayan mahkumlar bu yüzden yarı aç yarı tok gezmektedirler. Koğuşların ısıtılması için günde iki kucak odunla bir teneke kömürden başka yakacak verilmiyor. Bu vüzden hiç bir zaman doğru dürüst ısın - amıyoruz. 


Mektuplarımızın çoğu verilmiyor veya yırtılmış olarak elimize geçiyor. Gön derdiğimiz mektupların çoğu yerine ulaş mıyor. Delil olabilir gerekçesiyle savct 

“lığa gönderiliyor. Diğer cezaevlerindeki mahkumlarla mektuplaşmamız ise kesin likle yasak, Başka cezaevlerine mektup 


gönderenler müdürün odasına çağrılıyor ve tehdit ediliyorlar. 

Müdür birliği bozmak için mahkumlar arasında kavga çıkartmaya çalışıyor. 
Kavga olduğu zaman da mazlum gördüğü kimseleri hücreye attırıyor,coplatı - yor, saçlarını sıfır numara kestiriyor . 

Birkaç ay önce gardiyanlar bir mahkum kadına zorla tecâvüz ettiler. Müdür bu durumu kadının mahkum olan kocası Ramazan Malkoç'a alay ederek anlattı . 

- Mahkum,müdürün yaptıklarına karşıçr kınca gardiyanlar tarafından copla dövüldü ve falakaya yatırıldı. Ramazan Mal koç gördüğü işkenceler sonucu aklınıkay betti. Halen Elazığ Akıl Hastanesinde yatmakfadır. 

Cezaevinde hastalananların iyileşme imkanları yok gibidir. Hastalar hastaneye gönderilmez. Gidebilen çok az kişi ise doğru dürüst tedavi göremedikleri gibi epey para ödemek zorunda kalırlar, Dişi ağrıyan bir mahkum dişçiye gitmek istediğinde müdür, "ipin bir ucunu demi re, bir ucunu dişine bağla,kendin çek " 


demiştir, Hamile kadınlar hastaneye gön 


derilmemekte, betonun üzerinde kıvrana rak doğum yapmaktadırlar. 

Cezaevinde yiyicilik olağan hale gel - miştir. Ziyaretçilerin yakınlarıyla 10da kika görüşmek için müdüre ve gardiyanlara para yedirmeleri şarttır, Siyasi tutukluların ziyaretçileri ise binde bir kabul ediliyor. Ziyaretçilerin getirdikleri yiyeceklere el konuyor. İçeriye radyo , teyp alınmıyor. Sadece gerici gazeteler, Saklambaç getiriliyor. 

Bundan 7-8 ay evvel mektuplarımızın verilmemesine karşı çıktık. Müdür o sı rada Malatya Cezaevinde bulunan Şah Turna'yı hücreye atmak istedi. Bütün ka dın mahkumlar Şah Turna'yı vermemek i i çin direndi. Müdürü ve gardiyanları ko - valadı. Bundan sonra da cezaevinde zulme karşı koymak için birleşöceğiz. 


BİR TUTUKLU 


Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü istiyoruz ! 


Sivas Meslek Enstitü Lisesi 


öğrencileri 


zin zorluğu dışında ustanın baskılarıyla karşı karşıyayız. 
Yorgunluğu muzü gidermek i - çin ,her hafta sonu izin istiyo ruz, vermiyorlar, İşten atma tehditleri yağdırıyorlar. 
Kahramanmaraş'ın kurtu - luş gününde izin istedik, ver - mediler, Makinaları durdurup, işi bırakınca isteğimizi yerine getirmek zorunda kaldı - 


lar. 
BİR İŞÇİ 


MARAŞ 

TOPRAK AĞASI 
KOÇDAĞLAR ŞİMDİ DE 
CHP ADAYI OLUYORLAR 


Bizler Kahramanmaraş! ın 
Pazarcık ilçesine bağlı Salmanıpak'ın topraksız ve yoksul hâlkiyız. 20-25 bin dönüm araziye sahip olan Koçdağlar 
CHP Pazarcık İlçe Başkanlı — ğını aldılar ve milletvekilliği- ne adaylıklarını koymaktadırlar, Maksatlari ilçe başkanlığı ve milletvekilliği elde ederek elde tuttukları hazine toprak - larını kolaylıkla sağlamlaştır. 
mak ve halkımıza daha çok zu lüm etmektir. Koçdağlar 19754 deki toprak mücadelemizde çok zülüm ettiler. Köylüleri - mize "köylerden kaçın,Malatya'dan uçak gelip bombalaya - cak" dediler, Ankara'danTür kiye'nin 3-4 köyüde olmasın diye emir geldiğini söyleye * > rek halkımızı korkutmaya çalışan Koçdağlardı. Bugün bun - larınkini alırlarsa,yarın da benimkini işgal ederler diye düşündüler, 

Salmanıpak'ta köy bekçisi olan Sığo Dalanbay dam yapmak istedi, Ağa yaltakçıları ağalara haber verip engel olmak istiyorlar. Koçdağlar , 
"Köy merası bizimdir,bura - larda size ev yaptırmam" diyor. Koçdağlar ilçede ilçe baş kanlığını aldılar,ilde milletve killiğini almak, köyde de yal — takçılarını muhtar yapmak istiyorlar. 


Salmanıpak Köyü İncirlipınar Obasından iki köylü 
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Türkiye büyük burjuvazisinin geniş kesimi, ABD ve Avrupa tekelleriyle yakın bağlara sahiptir ve MC hükümetinin davranışını bu maddi temelden kopuk olarak ele almak yanlış Bununla beraber Türkiye hükümetinin Sovyetler Birliği ile yeni ve daha sıkı ilişkiler içine girmesini, ABD'ye karşı "manevra" olarak nitelemek de çok kaba bir anlayışı 


olur. 


yansıtmakta ve gerçekle bağdaşmamaktadır, 


Bazıları İkinci Dünya Savaşı boyunca Hitler hayranlığının bayraktarlığını yaptıktan sonra, savaşın sonunda "Demokrasi Cephesinin Zaferi" diye başlıklar atmışlardı. 
emperyalizmin dostluğunu meslek edinenler bir gün gelecek Yeni Çarların yıkılışını da 

"Dünya halklarının zaferi" başlığıyla vermek zorunda kalacaklardır, 


Yükselen 


Hitler'in kaderi 


Dergimiz baskıya girerken Dışişleri Baka nı da Moskova'ya varmış olacak, Brejnev revizyonistlerinin, önümüzdeki dönem Türki - ye'deki etkinliklerini genişletmek için yeni adımlar atmaya hazırlandıkları görülmektedir. 
İki ülke arasında l milyar 300 milyon dolarlık bir kredi anlaşması kararlaştırılmış o0- lup, önümüzdeki günlerde imzalanacaktır.Gas zeteler Sovyetler Birliği Genel Kurmay Baş - kanının yakında Türkiye'ye geleceği ve Türkiye Genel Kurmay Başkanının da sonbahara Rusya'ya gideceği haberini veriyorlar, Moskova radyosu, "Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında askeri alanda temasların geliştirilmesinin mümkün olduğunu" belirttikten sonra, Türkiye'deki büyük burjuva basını da aynı yönde görüşlere yer vermektedir. Rus APN Ajansının yazarı İ. Ugolkov şöyle yaz - maktadır ; 


"Gerçekler Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile tığı işbirliğinin ekonomik alandan kade meli olarak politika alanına kaydığını tüm açıklığı ile gösteriyor." (Cumhuriyet,12 Mart 


1977) 


Hürriyet gazetesi ise, Türkiye ilg Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin vardığı noktayı şöyle özetlemektedir : 


""Sovyetler Birliği sadece komşumuz degil! artık. Kuru komşuluk yerini uzunca bir süre önce 'Kültürel ilişkiler'e ve'ticari münasebetlerin geliştirilmesine! bırakmıştı. Oradan Sovyetler Birliği'nden ekonomik ve tek- 


nik yardım almaya başladığımız döneme girdik, ... Adı 'Siyasi belge' olsa bile, iki ül- 


ke nihayet birbirinin sınırlarına saygı göste - receklerini, o sınırları ihlal etmeyeceklerini ve içişlerine karışmayacaklarını dile getiren bir saldırmazlık vaadini kağıt üstüne dökecek noktaya ulaştılar. ... 


“Diyeceksiniz ki bunun sonu nereye varır? 

"Bizi NATO'ya itmiş olmasının ceremesi-— ni Sovyetler Birliği nasıl çekti ve çekiyorsa , Türkiye'yi kendisinden soğutmasının bedelini de batılı dostlarımız başta olmak üzere ABD'nin öğrenmesine kadar gider, 


"Yetmez mi?" ( Hürriyet, 10 Mart 1977) 


Demirel'in kendisi başta olmak üzere MC hükümetine yakın çevreler ve ordunuü üst kademeleri, Sovyetler Birliği ile gelişen ilişkilerin "Türkiye'nin batı dünyasından kopması ve yerini değiştirmesi" anlamına gelmediğini belirtmektedirler. Onların o böyle 


bir niyete sahip olmayacağı da açıktır, Tür - kiye büyük burjuvazisinin geniş kesimi, ABD ve Avrupa tekelleriyle yakın bağlara sahiptir ve MC hükümetinin davranışını bu maddi temelden kopuk olarak ele almak yanlış olur. 
Bununla beraber Türkiye hükümetinin Sovyetler Birliği ile yeni ve daha sıkı ilişkiler içine girmesini, ABD'ye karşı bir ''manevra" olarak nitelemek de çok kaba bir anlayışı yan sıtmakta ve gerçekle bağdaşmamaktadır,Cum huriyet gazetesinin kendi diliyle yazdığı şu satırlar gerçeği ifade ediyor: 


"Gerçek olan şudur ki Türkiye'de yeni bir dış politikanın nesnel koşulları gelişmektedir. Ankara'daki siyasal iktidarın dünya gö- 


rüşleri ne olursa olsun an olaylar geriye dönmeyi olanaksız kılmakta, yeni ve ger 


çekçi bir yola girilmektedir. Çağlayangiltin Moskova gezisi, Washington'a karşı bir gös 


-teri değerini bu bakımdan aşacaktır." (Cum- 


huriyet, Olayların Ardındaki Gerçek, Il Mart 
1977 ) 


Sözü edilen "nesnel koşullar", ABD emperyalizminin gerilemesi ve Sovyet -sosyalemperyalizminin dünyanın yeniden paylaşılması için özellikle Avrupa'da odaklaşan bir taarruza geçmesidir. 1974 Kıbrıs buhranın - dan bu yana ABD emperyalizminin Türkiye!'- deki etkinliği büyük ölçüde sarsılmış, aç gözlü Yeni Çarlar ise çeşitli alanlarda yeni mev. 
ziler ele geçirmiştir. Gelişme yönü budur. 


Ama bu gelişme içinde Türkiye'nin yavaş 


' yavaş barışçı yoldan kendisini Sovyet.sosyal- 


emperyalistlerinin hegemonyası altında bulacağını sanmak doğru olmaz. Dünyanın emperyalistler arasında paylaşılmasının barışçı yollardan, önemli sarsıntılar ve çatışmalar olmaksızın gerçekleşeceğini düşünmek hatadır. Moskova'daki Yeni Çarlar, bütüh genç emperyalistler gibi en başta askeri kuvvete dayanarak yayılma peşinde koşuyorlar. Dünyanın paylaşılması; masasına sonradan oturan emperyalistler böyle bir tabiata sahip olmak zorundadırlar. Brejnev, işte bu nedenle günümüzün Hitler'idir, O, iktisadi, o kültürel ve siyasi alanlarda çeşitli ülkelere sızmaya çalışırken, bu faaliyetini dünya hegemonyası nı ele geçirmek amacıyla giriştiği savaş ha - zırlığı ile birleştirmektedir. 

Sovyetler Birliği'nin "yumuşama" adını verdiği siyaset, İkinci Dünya Savaşından önce Hitler'in izlediği sözümona "barış" siyasetinden başka bir şey değildir. Amaç, gerek 


rakip emperyalist devletleri gerekse bağımsızlığı tehdit edilen halkları gaflet uykusuna yatırmaktır. Avrupa ülkeleri artık bugerçeği anlamaya başlamışlardır. Ne var ki, diğer modalar gibi "yumuşama" modasıda, Avrupa'da eskimeye yüz tuttuktan sonra Türkiye'de yayılmaktadır. 


Bazıları, Sovyet sosyal-emperyalizminin ancak Türkiye'yi hegemonya altına aldıktan sonra başlıca tehlike olarak görülebileceğini düşünüyorlar. Veya Yeni Çarların ödünler 


` verilerek yatıştırılabileceğini sanıyorlar. Bir 


kısmı ise, tıpkı Hitler'in yükseliş döneminde yaptıkları gibi, Sovyet sosyal-emperyaliz- 


- minin istikbalini parlak görüp şimdiden ona 


kapılanma yolunu seçiyorlar. Bütün bu tutumlar, sosyal-emperyalizme boyun eğmek - ten milli ihanete kadar varıyor. 

Moskova'daki Yeni Çarların ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri alanda yayılmasına karşı kararlı mücadele ve Sovyet askeri tehdidine karşı hazırlanmak yurdumuzun gele - ceği için büyük önem taşıyor. Dünyadaki ve bölgemizdeki bütün gelişmeler, Yeni Çarların Türkiye halkının devrim yoluna dikilen en büyük emperyalist haydut olduğunu göstermek - tedir. Emekçi halk, bu haydutu yenmeden devrimci iktidarını gerçekleştiremez. Bunu gözlerden gizlemeye çalışanlar Türkiye hal - kının milli demokratik devrimini baltalıyor - lar. 


Yeni Çarların ihtirasları çok büyüktür. Ama onların içinde bulundukları zorluklar ihtiraslarından da büyüktür. Onlar, Türkiye gibi ülkelere verdikleri kredileri bile “batılı emperyalistlerden borç olarak alıyorlar. Savaş hazırlıkları yüzünden ekonomileri büyük bir buhran içindedir. Ve her şeyden önemlisi, Sovyet halkları da dahil olmak üzere bütün dünya halkları, Sovyet sosyal-emperya - listlerinin gerçek yüzünü görmeye veona başkaldırmaya başlamışlardır. Hitler'in izin - den giden Yeni Çarlar, onun kaderini de paylaşacaklardır. 


Bazıları İkinci Dünya Savaşı boyunca Hitler hayranlığının bayraktarlığını yaptıktan sonra, savaşın sonunda "Demokrasi Cephesinin Zaferi" diye başlıklar atmışlardı. Yükselen emperyalizmin dostluğunu meslek edi - nenler bir gün gelecek Yeni Çarların yıkılı - şını da "Dünya halklarının zaferi" başlığıyla. 
vermek zorunda kalacaklardır. 


Mi ei im ze e mak e Ve e lila Ve 


İstanbul 
Kartalda 


tartışma 


Mn 


YE vi; 


Halkın Sesi, Halkın Yolu ve Halkın Birliği dergilerinin görüşlerini savunan devrimcilerin ortaklaşa düzenledikleri "Baş çelişme ve dünya 
durumu" konulu tartışma toplantısı 6 Mart 1977 
günü İstanbul Kartal'da yapıldı. Toplantıyı salom taklım tıklım dolduran binden fazla devrimci izledi. Konuşmacıların oturdukları kürsünün üzerine üç derginin de imzasını taşıyan şu slo - gan asılmıştı: "Yaşasın Marköizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi", Salonun duvarlarında Aydınlık dergisinin ve diğer dergilerin flamala- rı yer alıyordu. 

Tertip komitesi adına toplantıyı açan bir dev rimci üç derginin görüşlerini savunan Kartallı devrimcilerin ortak açıklamasını okudu. Ortak açıklamada, toplantının düzenlenmesi sırasında 


ortaya çıkan sorunlar üzerinde de dürulmaktaydı. Belirtildiğine göre Halkın Kurtuluşu taraf - tarlarına da toplantıya katılmaları teklif edildiği halde onlar bunu reddetmişlerdir. Ortak açıklama bu tutumu "ideolojik mücadeleden kaçmak" şeklinde nitelemiştir. 

Altı saat süren tartışmalar ilgi ile izlendi. 
Değişik görüşler savunsalar da devrimcilerin olgunluk içinde tartışabileceklerinin ortaya çıkması bütün kitle üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Gerek konuşmacılar gerekse toplantıya katılan devrimciler böyle tartışmaların yararı ve sık sık tekrarlanmasının gerekliliği üzerinde durdular. Kartal toplantısı, kitleler önünde yürütülecek açık ideolojik mücadelede olumlu bir adımdır, 


toplantısı 


Genel Merkez yöneticileri 
20 TOB-DER şubesini feshetti 


Geçtiğimiz günlerde TÖB— 


DER Genel Merkez yöneticile- 


ri 20 TÖBDER şubesini feshettiklerini açıklamışlardır. 
Feshedilen şubeler şunlardır: Gaziantep(merkez), Üsküdar, U. 
şak(merkez), Kırşehir (mer - kez), Bolu (merkez), Kayseri (merkez), Rize'nin Pazar şu - besi, Mazgirt, Pülümür, Hozat, Pertek, Seyitgazi, Trabzon" un Arşin İlçesi, Sungurlu, Ordu! - nun Horgan ilçesi, Dursunbey , Akçadağ, Eşme, Viranşehir, İ - nebolu. 


TÖB-DER Genel Başkanı 
Gültekin Gazioğlu kararlarının gerekçesini şu sözlerle açık - lamıştır;"' Ankara'da 5 Şubat'ta 


yapılan miting ve yürüyüşten | 


sonra, ... orada olaylar çıka ranlar, gazetelere bildiriler dağıtarak saldırganları öven i fadeler kullanmışlardır!" Gerçekten bu şubelerden çoğunlu - gu 5 Şubat mitinginde öğretmenlere yöneltilen revizyonist saldırıyı protesto etmişler ve saldırganların "görevli" kolluğu taşıyan İGD'liler olduğunu halka açıklamışlardı; Hatırlanacağı gibi TÖB-DER yöneticileri saldırıya uğrayan TÖB-DER üyelerini suçlayan demeçler vermişler ve onları TÖB-DER dışından mitingi da gıtmak üzere gelen bir grup o larak göstermeye çalışmışlar dı, Şimdi 20 TÖB-DER şubesini feshederek saldırıya uğra yanın kim olduğunuda itiraf etmiş bulunmaktadırlar, 


TÖB-DER yönetimini 'elle- 


rinde bulunduranlar yurtsever 


öğretmenlere ve şubelere kar şı ne gibi tertipler içinde bu - lunduklarını daha önce açıkça ifade etmişlerdi.İstanbul TÖ B-DER'de yapılan bir toplantıda, Genel Merkez temsilcisi ve 
Genel Yönetim Kurulu üyesi 
Doğan Oğuzer şunu söylemiş - ti: "Açık ve kısa konuşacağım, Kararımız kesindir. Bize mühalefet eden bu adamları der - nekten atacağız. Bunların yöne timinde olan şubeleri de feshe deceğiz. ..."' Revizyonistler TÖB-DER içinde yurtsever fikirleri bastırmak ve örgütü kendi tekkeleri haline “götir - mek için harekete geçmiş bu - lunmaktadırlar. Yönetim yetkilerini kendilerine karşı en küçük muhalefeti bastırmak için kullanmaktadırlar. 


Gültekin Gazioğlu "tüzük - ten" ve "'disiplin"'den söz <et» mektedir. Rus sosyal-emperyalizmine karşı müčadeřevi 
TÖB-DER tüzüğünün . hângi maddesi yasaklamaktadır? Öğ retmenlerin Türkiye'nin bağım sızlığı için mücadelesini hangi disiplin önleyebilir?Dün öğretmen kitlesinin kendi mitinginde bağımsızlık sloganları haykırmasını sopalı saldır - ganlar kullanarak önlemeye ça lışanlar şimdi de örgüt içidemokrasiyi ayaklar altına ala - rak yurtseverliği yasaklamaya kalkışmaktadırlar. Feshedilen yönetim kurullarının hepsi yap tıkları kongrelerde öğretmen kitlesinin oylarını almışlardır. 
Bu yönetimler, fikirlerini açık 


ça savunmuşlar ve öğretmen kitlesinin onayını kazanmışlar dır. TÖB-DER Genel Merkezi nin öğretmen kitlesinin iradesini çiğnerken ` "'disiplin"'den dem vurması suçluluğunu örtbas edemez. 


TÖB-DER Genel Merkez yö ` neticileri, 20 şubenin yöhetiim" 


kurullarını görevden alma kararlarını "valiliklere, kaymakamlıklara da haber verdiklerini" "olay çıkmamasını sağlamaya çalıştıklarını" söyle — mektedirler, Onlar 5 Şubat mi tinginde olduğu gibi öğretmen kitlesini: sindirebilmek için 
MC iktidarının polisinden de yararlanmayı planlamaktadırlar. 


Yaser Arafat 


Revizyonistler kitle örgütlerinde yurtseverlere kargı genel bir'atma siyaseti'izle - mektedirler. Mühendis odala - rında ve TÜM-DER'dede aynı çaba içinde oldukları görül - mektedir, Onlar kitle örgütlerinde tam bir sosyal -faşist sulta kurmak için sabırsızlarmaktadırlar. Fakat çabaları boşunadır, daha şimdiden bütün kitle örgütlerinde gittikçe hızlanan bir uyanış görülmektedir, Onların baskıları bu uya nışı hızlandırmaktan başka so nuç vermeyecektir. o Gerek feshedilen şubelerde, gerekse TÖB-DER örgütünün bütünü içinde yönetimin kararına karşı etkili bir mücadele geliş - mektedir. 


Yurt deşındaki 

demokrat ve 

lerinciler sınırdışı etme çabaları 


17 Avrupa © ülkesinin 
dışişleri bakanlarının "te röristlerin memleketleri- ne geri gönderilmesi" adı altında ortak bir belge im zaladıkları bildirilmektedir, Bu belge "terörist"'adı altında Avrupadaki ilerici ve devrimcileri sınır dışı etme çabalarının bir ürünüdür. Tamamen anti-demokratik bir nitelik taşıyan girişim geniş tepki doğurmaktadır. Özel likle AvrupadakiTürkiyeli demokratlar arasında bu belgeye karşı mücadele gi derek güçlenmektedir. Bu tutuma bütün demokratlar, ilericiler, yurtseverler ve devrimciler karşı koymalıdır. 


Filistin'de şehit düşen dokuz arkadaşımız 
Köln'de anıldı 


Almanya Köln'deki proleter devrimcilerin düzenledi- 


“Onların kanı 


boşa akmamıştır.. 


FKÖ, Köln'de yapılan 9 şehit yoldaşı anma toplantısı - 


na bir mesaj yollamıştır. Mesajda şöyle denmektedir: 


"Filistin Kurtuluş hareketi ile Türkiyeli devrimcile- 


rin birbirlerini karşılıklı desteklemeleri, yakın doğu ül kelerinin gerçekten bağımsızlığa kavuşmaları ve Filistin, Türkiye ve bütün bölge halklarının kendi kaderlerini tayin hakkını gerçekleştirerek demokratik toplumlar yaratmak üzere birlikte mücadele etmeleri tesadüf ol — mayıp ortak menfaatlerinin bir ifadesidir. 


"Halklarımızın bu hedefler için verdiği mücadelenin 


şehitleri bizim için esin kaynağıdır. 


"Mücadelemizde ve tuttuğumuz yolda israr ettiğimiz 


sürece onların kanı boşa akmış olmayacaktır. 


"Verdiğimiz şehitler aynı zamanda siyonistlerin kur. 


tuluş hareketine karşı işlediği cürümleri de mahkum ediyor, haklı amaçlarımız uğruna mücadele sağlamlaştırıyor. 


azmimizi 


"Bu yüzden bu yoldaşların ölüm yıl dönümünü anmak 


sadece sizler için değil, silahlı Filistin direniş hareke ti ve bütün ilerici insanlar için de bir görevdir. 


"Yaşasın Türkiye ve Filistin Halklarının Ortak Müca 


delesi ! 


"Zafere Kadar Devrim! " 


m ve m le an e een mr, e iz 


ği "Filistin'de Şehit Düşen 9 Yoldaşımızı Anma Toplan tısı" 27 Şubat günü yapıldı. Toplantıda Köln, Bochum , Wuppertal, Bonn ve çevresinden 150 yurtsever katıldı. 
Salon, "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye", "'Ru& ya ile İşbirliği Anlaşmasına Hayır", "İş, Toprak, Hürriyet, Faşizme Nihayet", "Can Güvenliği Öğrenim Öz - gürlüğü", "Yaşasın Türk ve Kürt Halkının Kardeşliği" "Alevi Sünni Bir Olsun Faşistler Kahrolsun" afişleri , Filistin bayrağı ve Filistin Kurtuluş Örgütünün çeşitli afişleriyle donatılmıştı, 


Saygı duruşuyla başlayan toplantıda bir devrimci Filistin devrimini anlattı, MİT, SAVAK ve İsrail gizli polisinin işbirliğini teşhir etti, İki süper devletih ve özek likle Sovyetler Birliği'nin FKÖ'nün mücadelesini baltala 
ma çabalarını mahkum etti, . Wuppertal'dan iki genç 9 
şehit için besteledikleri türküleri söylediler, Daha sonra şehit yoldaşların hayatları ve mücadeleleri anlatıldı. 


Filistin Kurtuluş Örgütü'nün toplantıya gönderdiği mesajın okunmasından sonra Köln'deki devrimci Oo işçi 


ve öğrencilerin hazırladığı "Halkın Gücü" oyunundan bir ` 


sahneyle devam edildi. 
Köln Türkiyeli İşçi ve Öğrenci Derneği ile Köln Türkiyeli Öğrenci Derneği birer mesaj gönderdiler, 


Batı Almanya Komünist Birliği (KBW) Korosu da toplantıya , halkların devrimci mücadelelerini dile getiren türkülerle katıldı. 


Toplantı, Köln'deki devrimci İşçi-Öğrenci Korosu- nun söylediği marşlar ve Enternasyonal'le son buldu, 
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Yol-İş Başkanı j1 3 
Mısırlıoğlu: “Behice Boran'ın listebaşı olduğu GHP listesine tek oy vermeyeceğim gibi 


Sason'da köylüler 
Jandarma zulmü 


karşısında dağlara çıktılar 


Siirt'in Sason ilçesine bağlı Meşeli köyüne bir baskın yapan jandarma Safiye Ayhan adlı bir yurttaşı öldürmüş, iki kadını da ağır yaralamıştır. Jan - darmanın açtığı ateş sonunda daha bir çok köylünün yaralandığı bildirilmekte dir. Jandarmanın saldırılarından ko:- 


ASKERİ MAHKEMELER 
BASINI YARGILAYAMAZ | 
SİVAS'IN KANGAL İLÇESİNE 

BAĞLI YELLİCE 
KÖYÜNDEN 35 KÖYLÜ 
KEMAL DOĞAN ve 
LEYLA CÜMBÜŞ'E 


ÖZGURLÜK İSTİYOR 


İşçilerin, köylülerin gazetesi olan Halkın Sesi'nin Yazı 
İşleri Müdürü Kemal Doğan bir süre önce askeri mahkemece tutuklanmıştır. Askeri mahkemeler sivil kişileri yargılayamaz. Bu kanunsuz bir eylem - dir. Kemal Doğan'ın serbest bırakılmasını istiyor, askeri mahkemelerin basını yargıla - masını protesto ediyoruz. 
Yurtsever Basına Özgürlük! 
Kemal Doğan ve Leyla 
Cümbüş'e Özgürlük ! 


İstanbul Teknik Üniversitesinin açılması ile birlikte artan faşist sak dırı, bir öğrencinin ölü- mü ile sonuçlandı. Sözde güvenlik tedbirleri için 


askeri birlik ve polis kuvvetlerinin denetimi altında yapr lan öğrenim, faşistleri daha da cüretlendirmiş, olomatik silah kullanan beş faşist okuldan çıkan iki öğrenciyi kurşun yağmuruna tutmuştur. Olay sırasında Salih Deniz a- 


runmak için köylüler yaralılarmı da a larak dağlara çekilmişlerdir. Gazetelere açıklama yapan hükümet ve emni yet yetkilileri köylülerin "kanun kaçak larını arayan jandarmaya karşı direndiklerini" iddia etmektedirler. Bu,do ğu bölgesinde jandarma ve komando- nun halka karşı sık sık giriştiği saldı. 
rı ve zulüm kampanyalarından sonra yapılan beylik bir açıklamadır. Hakim sınıflar saldırılarına daima böyle bir kılıf geçirmektedirler. Asıl cevabı verilmesi gereken soru şudur; Bütün bir köy halkı evini barkını : terkedip, kışta kıyamette niçin dağlara çıkmak tadır? 

Kürt halkı üzerinde yıllardır yoğun bir baskı ve zulüm hüküm sürüyor.Silah ve suçlu arama gibi bahanelerle girişilen terör kampanyalarında birçok yurttaş hayatını kaybetmiş, yaralanmış, işkence ve hakaret görmüştür. 
İşte köylüleri dağlara çekilmek zorun da bırakan neden budur. Sason'da son olarak halka karşı girişilen silahlı sal dırı jandarma ve komando zulmünün sön bir örneğidir. 

Özel olarak Kürt milliyeti üzerinde baskı ve zulüm uygulayan komando,sey yar jandarma ve MİT teşkilatları kaldırılmalıdır. Köylere yapılan baskın — lara, işkence ve dayağa son verilme - lidir. 


İzmir Eşrefpaşa Karakolunda görevli komiser 
Şükrü Topkara ve polis memurları Gerçer Demir ile Ahmet Kaya bundanbir süre önce Ahmet 
Lale adında bir yurttaşı polis merkezinde işkence ederek öldürmüşlerdi. İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ya pılan duruşma bu üç polisin altışar yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırılmalarıyla sonuçlanmıştır. 


aday da olmayacağım» 


Yol-İş Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu, Bülent Ecevit ile Behice Boran arasındaki görüşmeler üzerine bir açıklama yapmıştır, 10 Mart tarihli gazetelerde yer alan açıklamasında Halit Mısırlı — oğlu şunları söylemiştir: "TİP Genel Başkanı Behice Boran, CHP Ge- 


nel Başkanı Ecevit'le görüşmüştür. 
CHP kontenjanından seçimlere gireceği kulislerde ısrarla söy — 


lerin lenmektedir. ... 


Boran'ın ve bazı TİP'li yönetici- 


"Ben, Behice Boran'ın kontenjandan liste başı olduğu CHP listesine tek bir oy vermeyeceğim gibi, aday da olmayacağım. Bugünlerde, CHP çevresinde bir takım oyunlar oynanmasına çalışılmaktadır. Bunun yanında DİSK de CHP! yi destekleyeceğini açıklamıştır. Bunları da bir isteği vardır, bütün bu sorular bir, birbuçuk ay içinde aydınlığa kavu - 


şacaktır." 


Mutlu akü fabrikasında işçiler zehir içinde çalışıyor 


Mutlu Aküden bir işçi 


İstanbul Kartal Yunus'ta bulunan Akü fabrikası insan hayatı için çok teh — likeli olan kurşunla doludur. Fabrika - nın her yanında toz ve gaz halinde kur şun vardır. Havadaki zehir miktarıfab rika önünde yüzde beş, içerde yüzde 


Bir yurttaşı işkence ile öldüren polisler altışar yıl 

hapse mahkum oldu 


otuz ve bazı bölümlerde yüzde yüzünü. 
zerindedir. İnsan kasabı olan patron bu şartları değiştirmek için hiç bir ciddi gayret göstermemektedir. 


Uzun zamandır görülen zehirlenme bir senedir iyice açığa çıktı. . Geçen yaz 250 işçi, Kartal SSK'da uzun süre iğne tedavisi oldular, ama pek fayda etmedi. Bakanlık zorlamalar sonucu E yüp Hastanesinde yirmibeş yataklık bir bölüm açtı. Buraya 24 Mutlu işçi- si yattı. Hastane tedavisi de kalıcı fayda getirmiyor. 


Fabrika çevresinde oturan ev sahipleri zehirlenme yüzünden patronu mahkemeye verdiler. Sonunda İstan - bul Valiliği fabrikanm kapanmasına karar verdi, Patron kararı mahkemey le bozdurdu. Bunun için Şevket Kazan' la işbirliği yaptı. 


dındaki devrimci öğrenci ölmüş, Vedat Ergün ise yara lanmıştır. Olayı öğrenen öğrenciler Taksim meydanına kadar bir protesto yürüyüşü yapmışlardır. 


Öldürülen yurttaşın yakınları ve mahkeme civarında bulu nan halk duruşma sonunda katilleri protesto etti. Halk takviye alarak saldıran polise karşı koydu. 


Patron türlü sahtekarlıkla fabrika- i daki gerçek durumu örtbas etmiştir . 
Fabrikaya Sağlık Bakanlığından heyet 


Ertesi gün morgtan cenazeyi alan 1500 civarındaki kitle gelmeden önce patrona haber verilmiş 


" Gençliğe Can Güvenliği "," Bağımsız Türkiye"," Kahrolsun faşistler, revizyonistler " sloganlarını atarak Sirkeci'ye kadar yürümüşler ve cenaze törenle memleketine 


YORUMSUZ 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE, BAŞTA ABD VE 


gönderilmiştir. 


Polis işkence kitabına el koymak için İstanbul TUMAD-DER'i bastı 


İstanbul Tutuklu ve 


1977 günü yönetim kurulunun toplantı yaptığı bir sırada 


Derneğe gelerek işkencecilerin teşhir edileceği "Kara Ki- 


tap "ı aramış ve Derneğin defterlerine el koymuştur. 


TUMAD-DER bundan bir süre önce işkencecilerin isimlerini, eşgallerini ve görevlerini saptamak üzere yurt ça- 


pında bir kampanya açmıştı. Dernek, topladığı belge ve 


bilgileri bir kitapta toplamak ve işkencecilerden hesap so- 


rulmasını sağlamak amacını taşımaktadır. İstanbul TU- 


MAD-DER Başkanı İnci Ataberk basına verdiği demeçte 


Mahkumlarla Dayanışma Derne - ği ( TUMAD-DER ) polis tarafından basıldı, Polis 10 Mart 


KÜBA OLMAK ÜZERE ALTI ÜLKE ŞİLİ'DEKİ İŞKENCEYİ KINAYAN BİR KARAR TASARISI VERDİ 


"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu! nda Şili Hükümeti 'işkenceyi kurumlaştırdığı için kınanmış tır, İnsan Hakları Komisyonu'nda kabul edilen karar tasarısı, başta ABD ve Küba olmak üzere 6 ülke tara - fından hazırlanmıştır," (Cumhuriyet, Il Mart 1977) 


SAHTE TKP, CHP-TİP GÖRÜŞMELERİNDEN MEMNUN 


Sahte TKP'nin "Bizim Radyo"'su 8 Mart tarihli yayınında CHP ile TİP arasındaki görüşmeler üzerinde "Son günlerde eğilimlerin 


durmuştur, Radyo şöyle demektedir; CHP'nin ilerici kanadında birlikten yana güç kazandığı görülüyor. CHP Genel Başkanıile bir grup CHP yöneticisinin TİP Genel Başkanı ve yöneticileriyle karşılıklı görüşmeleri bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Şimdi bu birliğin daha da ileri doğru gö - 


türülmesi ... mümkündür," 


SOVYET BASIN AJANSI: "ABD'NİN GÜVENLİĞİ SOVYETLER'LE İLİŞKİLERİNE | BAĞLI" 


polis baskınının bu çalışmalarını önlemek amacını taşıdığı- 


Sovyetler Birliği'nin resmi basın ajansı Novosti son 


önemli ocaklar söndürülmüş, her yer temizlönmiştir. Böylece heyet fabri - kayı tertemiz gördü. İşçilerin ve tem. 
silcilerin heyetle konuşması zorbalıkla engellendi. Sendikanın çabasıyla he yete yaptırılan idrar tahlili çok smirlı kalmış, zehirlenme olduğundan az gösterilmiştir. Sırtını devlete ve faşist MC'ye dayayan patron onlardan aldığı güçle işçilerin kanına giriyor. 

Patronun adamı olan fabrika doktoru işçilere bakmıyor. Doktor ve patron SSK'ya baskı. yapıyorlar, SSK da bizleri geri çeviriyor. 

Son günlerde zehirlenmeye karşı işçilerin tepkisi büyümektedir. Patron mücadeleyi bastırmak için "Fabrika kapanırsa kimse tazminat alamaz" di— yerek işçileri korkutmaya çalışmakta dır. 

Mutlu işçileri, zehirlenmenin durdurulmasını, sağlık şartlarının düzek tilmesini, kanuni hakları olan 16 derece sıcaklıkta çalışmayı ve isteyenin tazminatlarını almasını istiyorlar.Mut lu patronu bugüne kadar kanına girdi— 


nı söylemiştir. Başkan, polisin çabasının boşuna olduğunu, olarak yayınladığı bir yazısında şunları söylemektedir; ği onlarca işçinin hesabını o mutlaka £ hiç bir baskının işkencecilerden hesap sorulması için yü- "Hiç kimse ABD'nin güvenliğinin öncelikle Sovyetler'le verecektir. j rüttükleri mücadeleyi engelleyemeyeceğini belirtmiştir. ilişkilerinin karakterine bağlı olduğunu yadsıyamaz, " İşçi sınıfı kendisini saran faşist 


TUMAD-DER tüm demokratik örgütleri polisin baskılarını protesto etmeye çağırmaktadır, 


(Vatan, 8 Mart 1977) : ve revizyonist zinciri mutlaka kıra- 


caktır. 


Bü zelüdüN & i iii 


İz aba kl sil 


Tİ Ar 


Fii 


Tin BENİ 


VT İL ALİR a Sg 


F 


PAET 


e SE ma ari aT 


TAIT 


TA 


AS x ` 


O| HALKIN SESİ | 


Balıkçılarla görüşme 


Bulgaristan'ın balıkçıl 


üzerinde baskılar 


Son günlerde Karadeniz'de avlanan balıkçılarımızı Bulgar makamlarının gözaltına aldıkları ve hatta teknelerine ateş açtıkları şeklindeki haberler basında yer aldı. Dergimiz muhabirleri İstanbul'daki balıkçılarla Balıkhanede görüştü - ler. ; 

İstanbul'daki balıkçıların limanları Boğaz' da Sarıyer, Kavak ve Marmara kıyısında ise Kum - kapı'dır. Balıkçılar avladıkları balıkları:her sabah Balıkhaneye getirip satarlar. Dergimiz muhabirleri balıkhaneye gittiklerinde balıkçılar Ce miyet odasında oturuyorlardı. Sorulârımızı önce Balıkçılar Cemiyeti İkinci Başkanı Terzioğlu! 
na yönelttik. Daha sonra tartışmalara katılan diğer yöneticiler ve balıkçılar sorunlarını dile getirdiler, 


Cemiyet İkinci Başkanı Terzioğlu 58 senelik balıkçı, "Baba, dede mesleği balıkçılık" diyor ve devam ediyor; 


" Balıkçılarımız Karadeniz'de avlanırken bir çok hadise oluyor. Balıkçılarımız iç sularımızın dışındaki sularda avlandıkları zamanlarda özel - likle Bulgarların engelleme ve baskılarıyla karşılaşıyorlar, Bizim balıkçı motorlarımızda sadece radar-vardır, Radarlar bize nerede olduğu muzu gösterirler. Ancak Bulgarlarla bir mesele çıktığı zaman bizim radar tespitlerimizi hiç 


"kaale almıyorlar. Onların sularında avlanmadığı 


mız halde teknelerimizi alıp balıkçılarımızi tu - tukluyorlar. " 


Halkın Sesi; Sizce balıkçılarımızın sık sık tutuklanmasına sebep nedir? 

Terzioğlu : Bizim görüşümüze göre, bizim ba - lıkçılarımız açıklarda avlandıkları zaman, oralara kaçakçılık yapmak için gidenler Bulgar ma- 


, kamlarıyla işbirliği halinde baskıda bulunuyor- 


lar. Bılgar makamlarına gidip,''Bunlar bize mani oluyorlar, haber veriyorlar. Balıkçılara buraları yasaklayın! ' diyorlar. Bunlar Bulb gar makamlarının balıkçılarımıza baskı yapma - sını sağlıyor. 

Halkın Sesi : Tutuklanan balıkçılarımız Bulga -- ristan'da nasıl muamele görüyor? 

Terzioğlu; Tuttukları balıkçıları mahkum gibi 


motorlarına hapsettiler. Bundan bir buçuk ay ön - 


ceki olayda, teker teker mahkemeye götürdüler, Bir binanın ayrı ayrı odalarına kapattılar, Her birini 10'ar saat, 15'er saat sorguya çektiler. Bu yetmezmiş gibi bir de götürüp işkence yaptılar, Soğuk suda banyo yaptırdılar, Motorlarına el koy dular. Motorlar halen Bulgarların elinde bulunuyor. 


Teknelerine el konan balıkçılardan Hasan Çanakgil de Cemiyet odasındaydı. O da konuşmalara katılarak sorumuzu şöyle cevapladı ; 


"Ben 7 yaşından beri balıkçılık yaparım, Olay günü İğneada mevkiine Kalkan avına gitmiştik,Ge nellikle açıldığımız zaman kıyıları kaybederiz. 
Suyun akıntısı bizi bir yere sürükler. Avlandık - 


tan sonra ağları toplamış dönüyorduk, İstanbul istikametine, Baktık üzerimizebir bot geliyor. 
Bir hücumbot. Yaklaştı, herhangi bir o ihtarda 


bulunmadığı için biz yolumuza devam ettik. Bir- den bir el ateş açtılar, Ne yapacağımızı şaşır - dık. İkinci bir el ateşten sonra hücumbot ' dur' işareti verdi. Durduk. Bize ' Burgaz limanına ' 

dediler. Biz de İstanbul'a gidiyoruz dedik. 'Burgaz'a, İstanbul'a' derken, bizi götürmek istediler. Arkadaşlarla aramızda tartıştık ve 'peki gi delim' dedik, Nitekim bizi alıkoydular. Aldılar, 3,5 saat yol gittikten sonra, Zeytinburnu mevkii dedikleri yere geldik. Bir saat sonra da Purgaz' a götürüldük. Motorlarımızı üstüste bağladılar . 
İfadelerimizi aldılar. 'Ne maksatla balığa çık - tığımızı, ruhsatımızı' sordular. Ben birkaç defa ifade verdim. Üç arkadaşımıza büyük baskı yaptılar. " 

Burada sözü yine Terzioğlu alarak devam etti; 

“Şuradan anlaşılıyor ki, arkadaşın da anlattığı gibi, 3,5 saatte bir sahile gidilirse,o sahilin 
30 milden fazla olması gerekir. Halbuki arka - 
daşlarımızı, "10 mildesiniz' diye yakalamışlar dı. Bundan da açıkça anlaşıldığı gibi Bulgarlar 


Bulgar TIR'larının, anlaşmalara aykırı olarak ödemedikleri geçiş ücretinden doğan borçlar 700 milyon TI'sını aştı. Bu miktar Yeni Çarların yardım adı altında, Aliağa ve Seydişehir tesisleri için Türkiye'ye ihraç ettikleri sermaye (Seydişehir 558 milyon, Aliağa 218 milyon TL) kadardır. Bulgar haydutları, zorbalıkla geçiş ücreti ödemeyi red dederek, Türkiye halkının sırtından Avrupa piyasalarında fiyat kırmakta ve nakliyat alanında tekelleşmektedirler. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'ye gelen Uluslararası Kara - yolları Birliği (IRU) Başkanı ve Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığına başvurarak Bulgar TIR'larından da peşin para alınması nı resmen istediler. IRU Genel Başkanı ".. 
Türkiye'nin, TIR'ların plakasına bakmadan kendi milli çıkarlarına göre davranmasını, " (Hürriyet, 10 Mart 1977) istedi. 

İran TIR'larından aldığı geçiş (ücretini arttırmak için İran ile olan ilişkilerini boz - maktan çekinmeyen MC hükümeti, sanayimi— zin elektriğini ellerine teslim ettiği Bulgar revizyonistlerinin bu zorbalığı karşısında Türkiye'nin milli çıkarlarını IRU'nun İs - panyol Genel Başkanı kadar bile ağzına ala— 

mıyor. 


İstanbul Balıkçılar “Cemiyeti yöneticileri ve balıkçılar toplu halde. 


Bulgaristan, Türkiye'nin sırtından nakliyat tekeli kuruyor 


kasıtlı hareket etmişlerdir. Zaten daha öncede onların balıkçıları tutuklandığında hemen ertesi günü bizimkileri tutmuşlardı. " 


Hasan Çanakgil mahkeme sırasında dikkatini çeken bir noktaya işaret ederek şöyle diyor; 


“Orada bizim avukatımız olan kişi savcıya gidip ' Bunlar 38 mil dışındaydılar. Buraları ulus lararası sulardır! diye ikaz ettiğinde savcı, 'Ne yapalım, emir yukardan geliyor! demiştir. 

"Sonra bizi serbest bıraktılar ve sınırdışı ettiler, Elkoydukları motorlarımız emniyette değildir. Her an fırtınadan parçalanabilir." 


Halkın Sesi; Benzer olaylar Romenlerle de oluyor mu? 
Terzioğlu : Hiç bir olay olmadı, Onlar çok iyi 


Efendilerinin yurdumuzda artan etkinliği- ne dayanan Bulgar revizyonistlerinin küs - tahlığı da giderek artıyor. Uzun yıllar Amerikan PX' lerinin yürüttüğü kaçakçılık : üssü görevini, birkaç yıldır Varna Limanı üslenmeye başladı. Her köşe başında satılan Ame rikan sigaralarından, Ülkü Ocaklı komandoların kullandığı Çekoslovak yapısı tabancala ra kadar, birçok kaçak mal Varna Limanı yoluyla Türkiye'ye giriyor. Bulgar revizyonistleri bu korsanlıklarını gizleyebilmek için Varna ile İstanbul Boğazı arasında uluslararası sularda dahi, Türk balıkçıları üzerinde terör uyguluyorlar. Amaçları balıkçr ları korkutup bu sulardan kaçırarak, kaçakçılık faaliyetlerini rahatça yürütebilmektir . 
Balıkçı motorlarını Devletler Hukukuna ay - kırı bir şekilde tutukluyorlar. Casusluk ve kaçakçılık tekliflerini kabul etmeyen balıkçı lara işkence yapıyor, hapse atıyor, mallarına el koyuyorlar. 3 

Ancak 8-9 yaşında çocukları toplattırıp iş kence ettiren, Doğu'da "kaçakçılık yapıyor" diye yoksul Kürt köylülerini katlettiren MC hükümeti balıkçıların dertlerini duymazlık - tan geliyor. Çünkü onların gücü ancak örgüt süz halka zulmetmeye yeter. 


iz 


amele ediyorlar, Üstelik balıkçılarımızın dölerinde yiyecek, akaryakıt ve çeşitli ihtiyaç - ımı karşılayarak uğurluyorlar. 


kın Sesi : Rusya'nın Karadeniz'deki SOn alanlarını 200 mile çıkarmhăsı halinde ne gibi unlar çıkar? 


Ralıkçılardan Naim Kamburoğlu bu konuda darı söyledi: 


“Bu kararı uygulamaya cesaret edeceğini zan miyorum. O zaman sınırlarını Sinop'tan da ri geçirir, Kabul edilemeyecek bir durum kı, .aman da biz böyle bir karara boyun eğmez, i surette direniriz tabii," 


Balıkçılar çok dertliydiler. "Anlatsak, aylarbitmez sorunlarımız” diyorlardı. "Nice hü - netler sorunlarınızı çözeriz dediler, bizi her nan seçimden seçime gördüler." 

Özetle balıkçılar dertlerini ve taleplerini şöy sıraladılar ; 


"Açık deniz balıkçılığımız giderek gelişiyor. 
mecburen böyle oluyor. 50 yıl önceki Telsiz nununa göre, telsiz kullanmamız kesinlikle ya x, Oysa bu balıkçılarımız için hayati bir ihaçtır. Kumkapı'daki Balıkhanemiz 6 yıldır yıldığı halde bize teslim edilmiyor. Karadenizci balıkçılarımızın can güvenliği yoktur. Diğer ıdan 3 milyon insanı ilgilendiren balıkçıların orta meselesi çözülmelidir, Bağ-Kur'a üye mıyoruz. Bu sağlanmalıdır. Balıkçılara sos haklar tanınmalı, yarınından emin çalışma 'tları sağlanmalıdır. Balıkçılarımıza gümrük irimli, akaryakıt kolaylığı sağlanmalıdır. Biz ün balıkçıların bir federasyon etrafında birmelerinin gerekli olduğunu düşünüyoruz." 


Not; Bilindiği gibi Rusya denizlerdeki iktisa— ılanını 200 mile çıkarma kararını bütün Kıyı - ında uygulayacağını ilan etmiştir. Daha sonra sadeniz ve Baltık denizlerirde bundan vazgeçni açıkladı. 


X AYDINLIK 


ütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin! 
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' Arap Birliği Teşkilatının yetkilileri ve 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Birinci 


Arap-Afrika Zirvesi başarıyla toplandı 


Birinci Arap-Afrika Zirvesi 7-9 Mart 1977 
tarihleri arasında, Mısır'ın Başkenti Kahire'de toplandı. Toplantıya 60 Arap ve Afrikaülkesinin devlet başkanı ya da devlet başkanlarını temsil eden devlet adamları; Afrika Birliği Örgütü'nün ayrıca 
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Başkanı Yaser Arafat katılmışlardır. Toplantıya katılanlar yap tıkları konuşmalarda emperyalizme, sömürgeciliğe, hegemonyacılığa, siyonizme; ırk ayrımına karşı Afrika ve Arap ülkeleri arasındaki dayanışma ve birliğin güçlendirilmesi gereğini vur gulamışlardır. 

Toplantıyı bir konuşma ile açan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ülkesinin Afrika'daki u lusal Kurtuluş örgütlerine yardım edeceğini açıklamıştır. Sedat, Mısır'ın silah depolarını kurtuluş hareketlerine açık tuttuğunu ve her zaman da açık tutacağını belirtmiştir. 

Afrika Birliği Örgütü'nün son dönem başkanı Moritiüs Başbakanı Arangulam yaptığı konuşma da, "biz Afrika-Arap dayanışması yoluyla süper devletlerin ciddiye almamazlık edemeyecek leri bir güç haline geleceğiz" demiş ve Afrika ülkelerinin Afrika kıtasını kurtarmak yolundaki azimlerini dile getirmiştir. 

Arap Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla bir konuşma yapan Tunus Başbakanı Nuira, Arap ve Afrika ülkelerini az gelişmişliğe,. sömürgecilige ve ırk ayrımına karşı çıkmaya çağırmıştır. Nuira, yabancı ülkelerin yeni yöntemlerle Arap ve Afrika ülkelerinin doğal zenginlikleri üzerinde denetim kurmalarına karşı çıkılmasını ve yeni bir uluslararası ekonomik düzen için mücadele edilmesini istemiştir. 

Çad Yüksek Askeri Komitesi Başkanı, Arap ve Afrika ülkeleri halklarının emperyalizme ve siyonizme karşı ortak mücadele etmelerinin zorunluluğunu vurgulamıştır. 

Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yaser Arafat ise yaptığı konuşmada halkın iradesinin em - peryalist, siyonist ve ırkçı komploları suya düşüreceğini önemle kaydetmiştir. 

Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esat, Suriye'nin Afrika-Arap işbirliği çizgisine sadık kalarak 


# AYDINLIK 


Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin! 


emişi ünde 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bu işbirliğinin ilerletilmesine katkıda bulunacağını açıklamıştır. 

Zambiya Cumhurbaşkanı Kened Kaunda yaptığı konuşmada süper devletlerin izledikleri siyaset ve bugünkü ekonomik durum karşısında or tak bir anlayışa sahip olunmasının önemi özerinde durmuştur. 

Ürdün Kralı, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Arap Emirlikleri Federasyonu Dışişleri Bakanıi se yaptıkları konuşmalarda ülkelerinin Afrika! - daki kurtuluş hareketlerine yardım edeceğini be lirtmişlerdir. Konferansta Katar'ın da bu alanda katkıda bulunacağı açıklanmıştır. 

Toplantının ikinci gününde .petrol üreticisi dört Arap ülkesi Afrika ülkelerine bir buçuk milyar dolar tutarında ekonomik yardım yapmayı kararlaştırdıklarını açıklamışlardır. Bu yar - dımın 99 milyon dolarlık kısmı Afrika'daki ulu - sal kurtuluş hareketlerine verilecektir. 

Zirvenin son gününde konferansa : katılânlar beş ortak bildiri imzalamışlardir. Kabul edilen ortak siyasi belgede Afrika ve Arap ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları milli kurtuluş mücadelesi veren halkların cephe birliğinin güçlen dirilmesini istemişler ve emperyalizmi, eski ve yeni sömürgeciliği, siyonizmi ve ırk ayrımı nı bir kere daha mahkum etmişlerdir. Bildiride şu satırlar yer almaktadır ; 

"Zirve Konferansı, Filistin, Ortadoğu, Zim - babve, Namibya ve Güney Afrika:sorunlarına pek yakın bir ilgi göstermiştir. Konferans ırkçı ve siyonist rejimlere karşı mücadele veren halklara ve milli kurtuluş mücadelelerine yardım eden cephe ülkelerine her türlü yardımın yapıl - masını kararlaştırmıştır, " 


Siyasi bildiride parali; askerlerin faaliyetleri sert bir biçimde kınanmış, "Afrika ile Arap dünyasında bu oluşumun ortadan kaldırılması i - çin mücadele edileceği belirtilmiştir. 

Birinci Arap-Afrika Zirvesinin toplanması ve Zirvede alınan kararlar Üçüncü Dünyanın yeni bir başarışıdır. Arap ve Afrika ülkeleri ırkçılığa, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe ve hegemonyacılığa karşı saflarını genişletmekte ve sıklaştırmaktadırlar. 


,ALMANYA'DA 
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İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINA 
HAYIR., 
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CEINE 


Halkımız 
Yeni Çarlarla 


İşbirliği 
Anlaşmasına 
Hayır Diyor ! 


ADANA 


İbrahim Tamburoğlu : 

"Yeni Çarlarla yapılan anlaşmaya tüm yurtseverler karşı çıkmalıdır . 
Çünkü bu dostluğun altında yatan şey, ülkemizi hegemonyası altına alma hevesinden başka bir şey olamaz. Yeni Rus Çarları, bunun için krediler aç - maktadırlar. Ama halkımız, Yeni Çar lardan ve revizyonistlerden bunun hesabını er geç soracaktır." 


Rüstem Terzi, Etem Terzi ikran 


“Terzi: 


"Yeni Çarlarla yapılacak 'dostluk ve işbirliği! anlaşması yurdumuzun Rusya'ya bağımlılığını arttırmaktadır. 
Saldırgan bir emperyalist olan Rusya’ ya &lini veren kolunu kurtaramaz. 
Tüm yurtseverlerin bu anlaşmayakar şı çıkması lazımdır.” 


BOLU 
Düzce'den Hayri Yavuz : 


"Halkın Sesi'nin açtığı 'Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaşmasına Hayır ' kampanyasına büyük bir istekle katılı yorum. Bu kampanyaya yurdunu seven ve bağımsızlığını isteyen herkesin katılması ve sesini duyurması öÖnemli bir görevdir. 

"Milli Kurtuluş Savaşında dedelerimiz emperyalistlere güven mi ver - mişti? Bugün iki süper devlete, hele Yeni Çarlara güven vermek affedilme yecek bir hatadır." 


SİVAS 


Divriği Lisesi öğrencileri Mehmet Akkaya, Cemil Aydoğan, Sakine Kutlu , Hüsniye Budak, Cemile Şimşek, Cemile Aydoğan, Demir Kösedağ: 

" Sosyal-emperyalist Rusya ile yapılacak her türlü anlaşma iki milliyet ten halkımızın zararınddır. Çünkü bu emperyalist devlet dünyanın göbeğin - de olan Türkiye'de kesin hakimiyetini kurma amacındadır. Ama bilmiyorlar mı ki sosyal-emperyalistler, bağım - sızlığına düşkün olan halkımızın ken - dilerine verecek cevabı vardır. 

“İki süper devlete güven verme siyasetiyle bağımsızlık kazanılamaz ve korunamaz. Bu siyaset ülkemizi em - peryalistlerin kucağına tatar." 


Şarkışla Emlak Hüyük köyü devrimcileri adına Rıza Karaarslan : 


"Halkın Sesi'nin Rusya'ya karşı aç tığı mücadeleyi candan destekliyoruz. 
Rus sosyal-emperyalistleri halkımı - zın devrimci mücadelesini bastırmak istiyorlar. Biz hiç bir zaman bu <hainlere kanmayacağız," 


AFYON 
Şuhut Koç yatağı köyünden Halil Ka — 


ranlık, Ali Yılmaz, Hasan Karanlık , 


İbrahim Kılınçkaya, Mehmet Akkaya : 


"Sovyet sosyal-emperyalistlerivle yapılması düşünülen 'dostluk veişbirliği! anlaşması halkımızı köleleştirmeyi hedef almaktadır. 

"Emperyalistlere güven verme siyaseti geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın aleyhinedir. Biz yurtse - 


verler ülkemizin bağımsız olmasınıis tiyoruz." 


ORDU 


Akkuş'tan Dilaver Mıhez (öğretmen ), Ahmet Yakan (öğretmen), Fazlı Cürebal (Nakliyeci), Ayhan Sarıkaya (Zi raat Teknisyeni), İbrahim Görgülü(öğ renci), Erdoğan Güngör (öğrenci), Bahattin Yadigar (öğrenci), YıldırımGör gülü (öğrenci), Mehmer Cürebal öğrenci), H. Mehmet Aksu (öğrenci), Şük rü Efik (öğrenci), Mehmet Aydın öğ - renci), Dilaver Güngör (serbest),Meh met Par (öğretmen), Şük z Küçük (6ğretmen), Ali Bayram (i Engin Efil (öğrenci), Kaya mi (işçi ) , Fikret Keşkür (öğrenci), Necmettin __ 


Kayım (işçi): 


"Yeni Çarlar MC ile imzalamak is tedikleri 'dostluk ve işbirliği! anlaş ması ile ülkemiz üzerinde siyasi denetim kurmaya çalışmaktadırlar. Hak kımız ABD emperyalizmine boyun eğ— mediği gibi Rus emperyalizmine de boyun eğmeyecektir. Biz bu anlaşmayı şiddetle protesto ediyoruz." 


Akkuş'un Gedikli köyünden Recep Sel- 


uk (öğretmen), Fazlı'Aydın (öğrenci İbrahim Aydın (köylü): 

"Rusya bizi 'dostluk ve işbirliği'ne değil köleliğe çağırıyor. Bizler hiç bir süper devletin hegemonyasını is - temiyoruz. Bizler siiper'deyletlere de ğil, kendi gücümüze güveniyoruz." 


ANKARA 


Orhan Çalışkan (pazarlamacı in 


Çoban (öğrenci), Doğan Taşarslan (pa- 


zarlamacı ban Önder r): 


"Rusya ile yapılacak 'dostluk ve 


işbirliği! anlaşmasına kesinlikle kar 


şı çıkıyoruz, Er geç bu anlaşmanıniç yüzü açığa çıkacak ve halkımız bunlâ— rın hesabını soracaktır. " 


Ertuğrul Sevindik, Recâi Adı İS” tafa Güngör ve 13 arkadaşı: 

"Bu anlaşmayı tüm yurtsever halkımızın protesto etmesini.ve imza kampanyasına katılmasını istiyoruz." 


TRABZON 


Akçaabat Yalıköyü'nden Oem Şahin,Enis Şahin (öğrenci): 

"Halkın Sesi dergisinin açmış olduğu Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaşma sına Hayır kampanyasını destekliyo. = ruz. Biz hiç bir zaman sosyal-emper yalistlerin uşaklığını yapmayacağız." 


Arsinli devrimciler adına Yakup Çakmak : 


"ABD emperyalistleri "hür dünyanın' bekçiliğini.üstlenmişlerdi. Sovyet sosyal-emperyalistleri ise 'uluslararası yumuşama’, 'barış içinde bir arada yaşama! nutukları atıyor, gerçekte ise azgınca silahlanarak dünya halklarını ayakları altında çiğnemeye 


hazırlanıyorlar. Ruslar Çekoslovakya, 


Macaristan'dan sonra şimdi de ülke - mize ellerini uzatmış bulunuyorlar." 


Yomra Ortaokulu Devrimcileri; 


"Halkımızın direncini'ne Amerika! 
nın topu, ne Rusya'nın bloku ve tankı kıramaz. Böyle bir anlaşmayı halkı - mız asla kabul etmeyecektir. MC'nin böyle bir anlaşma imzalamaya hakkı yoktur." 


GAZİANTEP 


Burç köyünden Mustafa Onkun, Yusuf Dalkılıç, Mehmet Yıldız, Ali Canbaz , Nöfer Özdemir, Recep Peker, Mehmet Ali Çayraz, Mustafa Elihan, . .Fahri Mantar, Mehmet Yaşar, Şaban Yıl - 


maz, Mehmet Uz; 

"Biz Burç köyü devrimcileri ola - rak MC hükümetinin Sovyet sosyal-em peryalistleriyle anlaşmasını protesto ediyoruz." 


İslahiye'den bir grup devrimci adına Sıdıka, Müberra, Gül, Mustafa Eroğ- 


lu ve İmam Hüseyin Ayvaz : 


"MC hükümetinin Sovyet sosyal - emperyalistleriy'e yapacağı 'dostluk ve işbirliği! anlaşmasını kesinlikle reddediyoruz. 

"Halkımız iki süper devlete, fa - şizme ve revizyonizme karşı verdiği mücadelede mutlaka zafere ulaşacaktır." 


İslahiye Şatırhöyük köyünden Abdul - lah Girgil, Halil Canlıgöz, Muammer Çil, Salman Canlıgöz, Burhan Bir, Ay fer Çil, Ali Kılıçlı, Zübeyde Gilgil, 

Abdullah Çil, Feyzullah Kara, Ali Ya- 


kar, Gülo Çil, Halil Başyan, Mehmet Kara, Ali Cerengil, Siho Gilgil, Meh- 


met Gilgil, İsmail Karakaş, Ateş Çelik, Hasan Akşahin, Se Gilgil: 


"MC hükümetinin Sovyet sosyal - emperyalistleri ileimzalamayı düşündüğü 'dostluk ve işbirliği! anlaş - 


«Rusya ile anlaşma sonuna dek karsıcı 


masına kesinlikle karşı çıkıyoruz. 

"Daha saldırgan ve savaş kundak - çısı olan sosyal-emperyalist Rusya yurdumuzu bir sıçrama tahtasıolarak kullanıp dünyayı hegemonyası altına alma emelindedir." 


İslahiye Ortaokulu'ndan Ali Münkan , Musa Çalık, Kadir Kaya, Bekir Kaya, Yusuf Çalışkan ; 


"Bu anlaşmaya sonuna dek kargı çr kalım ve mücadele edelim. " 


MERSİN 


Demirtaş Mahallesinden 10 devrimci adına Ramazan Avcı ; 

"İmzalanması düşünülen ' 'dostluk ve işbirliği! anlaşması Rusya'nın MC ye yapmış olduğu 'yardımların' kar - şılığıdır. Geçmişte ülkemizi Ameri - ka'ya satanlar şimdi de Rusya'ya boyun eğiyorlar." 


Tarsus'tan bir grup devrimci seyyar esnaf adına H. Ali Tulay: 

"MC'nin Rusya ile 'imzalayağağı anlaşma AED ile yapılanlar gibi, hal - kımıza baskı, zulüm ve sömürü geti - recektir. Biz tüm işçilere, emekçilere ve devrimcilere sesleniyoruz : Milli bağımsızlık mücadelesine hazır. 
lanır!" 


KONYA 


Tavşanlı'dan Mecit Tarhan (öğrenci): 


" Bugün Rusya pençesini Anadolu - muzun zenginliklerine atmıştır. Ama biz devrimciler ve bütün halkımız böy lelerine hiç bir zaman fırsat vermeye ceğiz." 

İZMİT 
Atalay Öztunç: 

" tİşbirliği anlaşması! ile soyulmak istenen halkımızın alınteri ve ülkemizin zenginlikleridir. 

"Rus uşaklarının gittikçe azgınlaş maları ve proleter devrimcilere kar- 


şı saldırılarını arttırmaları doğru yol da olduğumuzun bir kanıtıdır." 


MUĞLA 


Milas'ın Kırcağız köyünden Mehmet Ali Tokmak ; 


"Sosyal -emperyalistlerin,MC' nin ve Rus uşaklarının ülkemizde çevir - 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HALKIN SESİ'nin Anketine Katılınız ad MC iktidarının Sovyet sosyal-emperyalistleriyle imzalamaya hazırlandığı "dostluk ve iş-, 


birliği" anlaşması hakkında dergimiz .bir anket açmış bulunmaktadır, Okuyucularımızın özellikle anketimizin ilk sorusunu cevaplandırmalarını diliyoruz, Son iki soruyu ise isteyen okuyucu larımız ayrıca cevaplandırabilirler. Anketimize gelen cevapları bu sayımızda da yayınlamaya 

devam ediyoruz, Okuyucularımızın cevaplarında isim, meslek ve şehirlerini yazmalarını diliyo 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Imza 
Kampanyasını 


Bütün Yurda a 
Yayalım 


ruz, 

L MC HÜKÜMETİNİN RUSYA İLE İMZALAMAYI DÜ ŞÜNDÜĞÜ "DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ" ANLAŞMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ ? 

2. RUSYA'NIN YURDUMUZ ÜZERİNDE GİTTİKÇE ARTAN ETKİNLİĞİNİ (o BAĞIMSIZLI-ĞIMIZ AÇISINDAN DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ ? 


kalım» 


mek istediği dolapları halkımızın mücadelesi paramparça edecektir." 

URFA murlu köyü öğretmeni Veli n: 


"Sovyet sosyal-emperyalizmi dünya halklarının baş düşmanı bir cana - 


KORUNARİLİR Mİ ? 


3. İKİ SÜPER DEVLETE GÜVEN VERME SİYASETİYLE BAĞIMSIZLIĞIMIZ KAZANILIP | 


Pazarcık Büyük Dehliz köyünden o 45 
yurtsever : 

"Biz Pazarcık'ın Büyük Dehliz köyünden 45 köylü olarak bu anlaşmaya karşı çıkıyoruz ve şiddetle protesto ediyoruz." 


Pülümür Mezra köyünden RızaYaman Ali Akkılıç; 

"MC'nin sosyal-emperyalistlerle imzalamayı düşündüğü anlaşmayı nefretle karşılıyoruz. Biz bu anlaşmanın stiper devletlerle değil Üçüncü Dünya nın mazlum ülkeleriyle olmasını isti - 


"Yeni Çarlarla İşbirliği An laşmasına Hayır" kampanya - sına bu hafta gelen 1373 imza- nın dağılımı şöyledir; 

Tunceli 803, Almanya 
Dermstdadt 150, Bursa 109, Adana 103, Çivril İğdir köyü 94, Düzce 90, İstanbul Kartal 89, 


4 ruz," i 
vardır. Ama iki milliyetten Türkiye MALATIA k. y? İstanbul se vi Ar halkı sosyal-emperyalist Yeni Çarla- Karaca köyünden Şefika Özcan, Selver evi vi dın 67, Kar z Ereğ g | rı mutlaka yenecektir." Özcan ; Hasan ve Sakine Tg İzmir Şirinyer Halk Dayanış - i 


"MC hükümetinin Rusya ile imzalamayı düşündüğü anlaşmayı bağımsız 


"Yırtıcı bir kaplanı andıran Yeni Çarların hegemonyasına karşı çıkmak 


ma Derneği 58, Paris 5l, Pazarcık 48, İstanbul Okmeydanı 


tüm yurtseverlerin görevidir. 44, Pülümür Kırmızıköprü 38 Biri AM lığımız açısından sakıncalı görüyoruz. g Konya Ereğlisi Aziziye köyü ; n Afşih 'den 189 Yurtsever ; "İki süper devlete güven vererek 37, Pazarcık Eğlen köyü 28 , E 


"Yeni Çarlarla 'dostluk ve işbir - liği! anlaşmasının imzalanması Rus - ya'nın ülkemiz üzerinde o hegamonya kurmasına ve onun iğrenç yüzünün saklanmasına hizmet eder. 

"Faşist MC'nin ülkemizi Rusya! - nın kucağına atmasına karşı çıkmalı - yız. Süper devletlere güvenmek ikisi arasında denge siyaseti izlemek ülkemiz üzerinde Yeni Çarların tahakküm kurmalarına yarar." 


Pazarcık Aşağı Kumçatı İlkokulu öğ- 


hiç bir devlet bağımsızlığını koruya - maz. 

"Rusya Türkiye'yle işbirliği değil, onu köleleştirmek istiyor." 


Karaca Köyünden Bektaş Çelik, Hasan Gedik, H. Yüksel Şahin, H.Hüseyin Kocaman,G. Beyaz Gedik, Hüseyin Çelik, Nebahat Dinçer, Sakine Gedik ; "MC'nin planladığı 'dostluk ve iş - birliği! anlaşmasına kesinlikle kar - şıyız. Amerikan emperyalizmininhal 


Hey dostum Amerika Rusya düşmandır Amerika kurt, Yeni Çarlar kaplandır Girdikleri ülkede Amaçları talandır Düşmanlığı gerçek dostluğu yalandır. 


İZMİR 


Nadir Eyinnen ( Toprak-İş Ödemiş Temsilcisi ): 

"Yıllardır ülkemizi yarı- sömürge- si olarak hegemonya altında tutan Amerikan emperyalizminden sonra çeşitli anlaşmalarla ülkemizde etkinliği 


Ceyhan Mercimek köyü 26,Ordu Akkuş 24, Trabzon Arsin 
24, İstanbul Büyükyaka köyü24 İsviçre Baden 22, İstanbul Yeşilova köyü 21, İstanbul'un çeşitli köylerinden 21, Ankara:20, İstanbul Alibeyköy 18, Gaziantep 17, İstanbul Kayadibi köyü 
14, Çeşitli yerler 59. 

Böylece şimdiye kadar elimize ulaşan toplam 37159 im zanın şehirlere göre dağılımı şöyledir : 


el SE 


a kımızı ezdiği yetmezmiş gibi, daha O artan sosyal-emperyalistler yurdumu İstanbul 6250 
rencisi Ercan Gökpınar: azgın emperyalist olan Rus sosyal- O zu talan etmek istiyorlar. Ankara 4700 
"Rusya bu anlaşma ile bizi köle et- emperyalizmi yurdumuza göz dikmiş- "Rusya'nın artan etkinliği ülkemi- Kahramanmaraş 3371 
meyi amaçlamaktadır. Bu anlaşmaya tir. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla © yin bağımsızlığı için tehlikelidir, Hak isis 3293 
karşı sımsıkı birleşen Kürt ve Türk sosyal-emperyalistler halkımızı ve kımız Rusya'ya karşı silahlandırılma Adana 2592 
halkı granitten bir kaya gibi durmak - dünya halklarını baskı altına almada lıdır. " = Tunceli 2477 
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Tarsus 


vabı yayınlanmıştı. 


Kültür Derneği Başkanı, "yö - netim kurulu'nun çoğunluğu adına" yazdığı bir mektupta bu 


anket cevabının dernek adına yollanmadığını belirtmektedir. 
Başkan Muhittin Uluçay mek - tubunda, Hasan Yılmaz'ın açık lamasının derneği'bağlamadı - ğını ve kendi siyasi görüşleri ni yansıttığını söylemektedir. 

Dernek İkinci Başkanı Hasan Yılmaz dergimizde yayınlanan açıklamasında "dernek adına" ifadesini kullanmamıştır. Bu ifade bizim hatamız so nucu dergide yer almıştır. Dü. 
zeltiriz. 


manlarından biri olan ve savaşın esas kaynağı olan Rus sosyal- emperyalistleriyle imzalamayı düşündüğü 'dostluk ve işbirliği! anlaşmasına hayırdi yoruz. Bağımsızlık ve demokrasi mü cadelesiyle Türk ve Kürt halkıiki süper devleti mezara gömecektir,." 


,Nazimiye'den Cevdet Kişioğlu, Fikri Doğan, Hakkı Dağdeviren, Şah Haydar Doğan, Hüseyin Orhan, Celal Kişioğ - lu, Zülfü Ateş, Ali Kaplan Haydar Yıldız, İbrahim Oktay, Mustafa Dogan, Metin Yeşilbaş, Kemal Ateş, Meh met Kişioğlu, Kemal Yıldız ; "Sovyetler'le yapılacak !'dostluk ve işbirliği! anlaşması Rusya'nın ülke - 


"Bu, Türkiye için zararlı bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla Rusya iç işlerimize karışacaktır." 


Ödemiş'ten Orhan İçelli : 

"Rusya'yla yapılacak 'işbirliği' anlaşması Rusya'nın dünyadaki etkinliği ni daha da arttıracaktır. 

"Güven verme siyasetiyle bağımsızlığımız korunamaz." 


Ödemi ş'ten Selahattin Öztaş. : 

"Rusya ile 'işbirliği'! anlaşmasına tamamen karşı çıkıyorum. Rusya'nın ülkemiz üzerinde artan etkinliği Þağımsızlığımızı zedelemektedir. 

"İki süper devlete karşı bütün dev-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İSVİÇRE 


Baden'den Hüsnü Yiğ it ve 20 yurtsever işçi : 

"MC. hükümeti ile Rusya arasmda- ki anlaşmayı protesto ediyoruz, " 


Zürih Ferit Çomoğlu è 


"Yeni Çarlarla 'dostluk ve işbirli- 


mizde yayılmasının bir kanıtı ola - o rimcilerin birleşerek mücadele etme (o ği! anlaşmasına karşıyız. Bu anlaş - z caktır." si: 'gerekir, " ma dostluk anlaşması değildir. " 
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15 Mart 1977 


Türkiye Birlik Partisi 
Ankara Il Kongresi 


TBP Ankara İl Kongresi Ankara'-* 
da yapıldı. Delegeler ve ~ konuklarla birlikte 700 kadar yurtseverin - katıldığı kongre, bağımsızlıkçı bir hava içinde geçti. 

Çalışma ve mali raporların okun - masından sonra konuşmalara geçildi . 
TBP Gençlik Kolları Genel . Başkanı MuhammedAtmaca coşkun . alkışlarla ve "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye" sloganı ile yer yer kesilen konuşmasında şunları söyledi:" Kıbrıs ve Ege meseleleri düğüm halindey ken, geçenlerde ABD'nin temsilcisi Klifford Türkiye'ye geldi. ABD ülke - mizde sarsılan durumunu koruyabil - mek için manevralar yapıyor. Bıara da ABD ile Türkiye hakim (sınıfları arasında da çelişmeler ortaya çıktı. 
Yurdumuza göz diken Rusya,bu durumdan yararlanarak girişimlerini arttırıyor. MC iktidarı, halkımız üzerindeki baskılarını arttırdıkça, bütün 


halkın nefretini topluyor. Bazı burjü - va aydınları ve politikacılar, halkın ülke meseleleriyle ilgilenemeyecegini söylüyorlar. Geçmişte dünya meseleleriyle ilgili: sanılan çeşitle saray 

adamları emperyalizmin hizmetine girerken, Kurtüluş Savaşında ülkenin bağımsızlığını, o cahil bilinen işçiler, köylüler sağlamıştır. Eğer bu düzen değişecekse, bu düzeni işçiler ve köylüler değiştirecektir. Bu nedenle ancak milyonlarca halkın isteklerini savunan örgütler varlıklarını devam ettirebilirler. 

Bugün CHP'nin halkımızın iş toprak, hürriyet mücadelesi karşısındaki engelleyici tutumu ve onun © izlediği Rusya'ya teslimiyet siyeseti halkımı- 


zın menfaatlerine aykırıdır. CHP, kendine "sızamayan" ` devrimcilerin TBP'ye sızdıklarını söylüyor. Nedir 


CHP'yi bu kadar korkutan? Bugün birçok aydın revizyonistlerin tehditleri- 


ne boyun eğerek Rusya'ya karşı ses çıkarmazken,biz sesimizi yükseltiyoruz. Ecevit Yunanistan ve Kıbrıs me selelerinde sırtını Rusya'ya dayarkeni Karadeniz'de balıkçılarımızı Ruslar kur şun yağmuruna tuttuğunda .sesini bile çıkarmıyor. Bu siyasetin de halkın menfaatleriyle hiç bir ilgisi yoktur. Nitekim halkımız, CHP'nin bu tutumunu da görüyor ve ona da karşıçıkıyor. Ecevit, DİSK'e çöreklenen bir avuç Rus işbirlikçisi ile birleşip iktidara gelmeye çalışıyor. CHP Rus işbirlikçilerinden elini çekmezse iktida ra da gelemez. Bugün Rus işbirlikçile ri çeşitli mitinglerde bütün yurtsever lere olduğu gibi T BP'ye de saldırılar düzenlemektedirler, Son mitinglerde bize de saldırıp parkartlarımızı vırttılar. Rus işbirlikçileri,'Ne Amerika 


Ne Rusya sloganından korkuyorlar.Biz . 


ise bu slogana sarılıp onu azimle hay kıracağız. 


8 MART 


DÜNYA EMEKÇÍ KADINLAR GÜNÜ 
İSTANBUL DA KUTLANDI 


Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart'ta İstanbul'da kutlandı. Kutlama toplantısına 2000'e yakın yurt sever katıldı. 

Toplantı devrim şehitleri için yapılan saygı duruşu ile başladı. Tertip Komitesi adına yapılan konuşmada emekçi kadınların sorunları dile getirildi. Kadının devrimci mücadeledeki rolü anlatıldı. Kadınların haklı taleplerini savunur görünerek, silahsızlanma çağrıla - rı yapan İlerici Kadınlar Derneği'nin revizyonist yöneticileri teşhir edildi. 

Faşistler tarafından katledilen Mahir Çayan, Atilla Özkan'ın anneleri yaptıkları konuşmalarda ana, baba - 


Yazar Jale Candan ile 8 Mart 


Soru : Yurdumuzda kadınlar üzerinde uygulanan baskı ve eşitsizlikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Cevap: Bu baskıların başlıca iki kaynağı vardır. . Biri genel olarak sosyo-ekonomik düzendeki eşitsizlik, Bu kadınlara erkeklerden bir oranda daha fazla aksediyor, Ülkede sosyo-ekonomik düzen değişmedikçe, emek ser mayenin tutsaklığından kurtarılmadıkça kadınözlenen bir eşitliğe hiç bir zaman kavuşamaz. Asıl mücadele büdur. İkincisi kadın sömürü içinde sömürüye uğramaktadır. Yani bunu bir sosyo-ekonomik düzen meselesi olarak ele aldığım zaman, hiç bir kadın sorunu yoktur demek istemiyorum, Örneğin çalışan kadınlar toplumsal hayata katılan kadınlar dışarıda sömürüldükleri gibi, genellikle ikili görev yapmak zorunda olduğundan ayrıca evde de sömürülmektedir. Sekiz saat çalışma yerine hem dışarıda hem de içeride çalışan kadın en az oniki saat, bazen çok daha fazla çalışmak zorunda bırakılmaktadır, Çocuğunu bırakacak kreş ve yuvalar ülkemizde ya hiç yoktur, yada bunlar kumar oynayan zengin kadınlar için düşünülmüştür. Erkek de bilerek, bilmeyerek gelenek ve göreneklerin etkisi altında, özellikle kırsal bölgelerde, kendi ezilirken, kadını “da daha fazla ezmektedir, 


Soru : Bu eşitsizliklere karşı neler yapılmalıdır? 

Cevap: Bunun çöziim yolu, teşhisi koyduktan sonra ' tedaviye gitmektir. Bu da Türkiye'de mevcut tüm sömürülere son vermekle, halkçı bir rejimde olanak kazanır, Ancak halkçıbir yönetime duyulan özlem ve bunun 


ların mücadeledeki yerlerini almaya kararlı olduklar» nı belirttiler. Daha sonra bir köylü kadın söz aldı ve devrimcilerin birliğinin önemi üzerinde durdu. Beko-Teknik'ten atılan bir kadın işçi de fabrikada verdikleri mücadeleyi ve Maden-İş yöneticilerinin işçiler üzerindeki baskılarını dile getirdi. 

Aşıkların söylediği türkülerden sonra, Sarper Özsan yönetimindeki sanatçılar devrimci şarkılar söyle - diler, Bu şarkılar arasında Filistin'de şehit düşen arkadaşlar için bestelenen "9 Yoldaşa Ağıt" da vardı.Ge ce Filistinli kadınların mücadelesini anlatan .fotoğrâf gösterisiyle sona erdi. 


dolayısıyla yaptığımız konuşma 


gerçekleştirilmesi, kadınla erkeğin elele çalışmasını sağlayacaktır. Emeğin sömürülmesine karşı bilinçlen- 


miş bir erkek ayrıca feminist bir savaşıma gerek görmeden bu konuda kadınla işbirliği yapar. Nitekim tarih bu eğitimden geçmiş yönetimlerin kadınlara yerlerini verdiğine tanıktır. 


Soru : Bu yılın 8 Mart'ı kadınlarımıza bağımsızlık ve demokrasi için mücadelede ne gibi görevler getiriyor? 


Cevap: Ülkemizde bu 8 Mart, kadınlar açısından özellikle büyük bir önem taşımaktadır. Toplumun faşizme karşı harekete geçmesi, ana olarak sokaklardaki cinayetlere karşı durduğumuz oranda güçlenecektir. Bu ci nayetlerin karşı grupların bir savaşımı olmayıp, ülkemizi baskısı altına alan faşizmin doğal bir sonucu ol - duğu açıktır. Şu halde analar ve babalar ilk savaşım hedefinin faşizm olduğu hilinci içinde bir araya gelmelidirler, Bir ülkenin faşizmie mücadelesi ise her şeyden önce ekonomik ve siyasal açıdan bağımsızlığına bağlıdır. Bütün kurtuluş savaşlarında kadının rolü erkeği ile beraber yanyana bu bağımsızlık temeline da - yanmış, ve kadının tam bağımsız olmayan bir ülkede eşitlik ve mutluluğun var olamayacağı bilincine vardığı nı göstermiştir, 

Soru : 8 Mart kadınlar günü dolayısıyla Türkiye kadınlarına iletmek istediğiniz görüşleriniz nelerdir? 
Cevap: 1977'de kadınlarımızın kadın sorununu, ülke s0. 
runu içinde ele almaları ve ülkeyi faşizmden kurtaracak ve bağımsızlığı sağlayacak çalışmalara katılmala rı gerektiğini düşünüyorum. 


CHP Rusya'nın işbirlikçileriyle ilişkisini koparmadan, TBP ile ittifak yapamaz. Bu bir hayaldir. Çeşitli çevreler, özellikle CHP, yurtsever sesimizi karalamak amacıyla,bizim için 'siz'Alevi partisisiniz'diyorlar. Tarih boyunca mezhep ve din kışkırtıcılığını hep gerici sınıflar yapmıştır. TBP mil yonlarca yoksul halkın çıkarlarını savunuyor. Biz 'Alevi -Sünni Bir Olsun Faşistler Kahrolsun’ diyoruz. 

Daha sonra söz alan Gençlik Kollarından Meltem Tevetoğlu 8 Mart'ın dünya emekçi kadınlar günü olduğunu belirterek şunları söyledi : 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününde, dünya emekçi kadınların yeni bir dünyâ savaşının kaynağı Amerika ve Rusya 'ya karşı yumruklarını çevirmeli, onlara dur demelidirler. Biz Türkiye emekçi yurtsever kadınları olarak Kurtuluş 

«Savaşındaki kararlılığımıza sahip çıkmalı, ülkemizin bağımsızlığının en kararlı savunucuları olmalıyız. " 


Daha sonra konuşan TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi şunları söy - ledi:"Ülkemiz bugün büyük bir bunalım yaşıyor. Sokaklarda hergün kan akr tılıyorsa, memurlar eziliyorsa, okullarda öğrenim özgürlüğü kalmamışsa, bunlar hepimizi ilgilendiriyor. Kong - 

, remiz böyle bir zulüm döneminde yapılıyor. Bütün yapılanlara rağmen halk uyanıyor. Bizler bugüne kadar kurtuluşu hep başkalarından, bizi ezenlerden bekledik. Bugün halk doğru dan kendi gücüne dayanmanın bilincine ulaşıyor. Biz oy hesabını değil, halkın uyanmasını ve kendine ;güven = mesini esas alıyoruz. Bugün tüm em - peryalist güçlere ve işbirlikçi iktidar lara karşı Anadolu'daki cevher ayağa kalkmaya başlamıştır. Bizler bugüne kadar geri bir durumda kalmışsak , Türkiye üzerinde ABD emperyaliz - minin olsun, Sovyet sosyal-emperyalizminin olsun hegemonya emelleri gerçekleşebiliyorsa ülkede (o bunlara teslim olan iktidarlar hakimse bu kitlemizin yeteri kadar ayağa kalkmama sındandır. Yüz değiştirip karşımıza çıkanlara aldanmayalım. Umut da bizde, çare de bizde, güç de,kurtüluş da - bizde. Bunu kavramazsak umut diye sarıldıklarımızdan çok darbe yeriz. E cevit 'faşizme karşı birleşelim! diyor. Ama önce bir mücadele tetsin de onu görelim, ozzaman düşünelim, Ger çekten yurtsever bir siyaset izlesin ve ortaya koysun da o zaman düşüne - lim. Biz halkın menfaatleri gerektirdiğinde CHP ile de ittifak yapmaya hazırız. Ancak bu ittifak bağımsız siyasetimizden ve " Bağımsız “Tütkiye ' siyasetimizden ödün vermeden olabi - lir. Türkiye Alevisi, Sünnisi Türk'ü Kürt'ü birleşerek devrimci yurtsever birliğini kurduğu ve kendisini köle etmek isteyenlerin karşısına ©'dikildiği 'bir ülke haline gelmelidir. Bizdünyayı iki parçaya bölüp sömürmek iste - yen süper güçlere karşı Türkiye! nin bağımsızlığında çok hassasız, Bu doğrultuda verilecek devrimci mücadelenin ancak kendi gücümüze dayanarak başarılabileceğine inanıyoruz." de - miştir. j 

Daha sonra = seçimlere gâçilerek kongre devrimci bir hava içinde son buldu. : 
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ANKARADA = 
DEVRİMCİ LİSELİLER BİRLİĞİ 


KURULDU 


Devrimci Liseliler Birliği 
(DLB) ' Ankata'da kuruldu , 
DLB'nin kurulması sorunu daha önce okullarda yapılan toplantılarda tartışıldı, Bu toplan tıların sonunda okullardan her 
5 kişiye bir tane olmak üzere 
delegeler seçildi. Delege se - çimleri 7 Ocak'ta başladı ve 
22 Ocak'ta tamamlandı. Bu sü 
re içinde 14 okuldan toplam 
91 delege seçildi. Yapılan bir 
toplantıda delegeler DLB yö - netim kurulunu seçtiler. Yöne tim Kurulu Murat Özdemir başkanlığındaki 7 liseli dev - rimciden oluştu. 


Bilindiği gibi Devrimci Liseliler Birliği'nin geçen sene 


Subat ayında yapacağı genel kurul toplantısını polis engel- 


İzmir'de devrimci liseliler 


birliği kuruluyor 


Liseli Devrimciler 


İzmir'de liseli gençliğin bir tek örgüt çatısı altında birleşmesi için 5 aydan be ri çalışmalar sürdürülü — yordu. Bu çalışmalar sıra sında Lise-Der'e de çağrılar yapıldı. Ancak LiseDer bu çağrıların hiç birine cevap vermedi, Dev-Lis ise ilk önceleri çalışmalara ka tılmasına rağmen sonradan çeşitli gerekçeler öne sü - rerek bundan vaz geçti.Pro leter devrimci liseliler , 
Halkın Kurtuluşu ve Mili - tanGençlik tarâftarlarına derneği birlikte kurmayı teklif ettiler ve yönetimin okullarda yapılacak ve bü - tün liseli gençliğin katıla - bileceği bir seçimle belirlenmesini istediler. Ancak 
Militan Gençlik ve Halkın 
Kurtuluşu taraftarları bütün liseli gençliğin katıla - cağı bir seçimi kabul etme diler. Bunun üzerine liseli gençliği iki süper devlete karşı birleştirecek bir örgüt kurma hazırlıklarına başlanmıştır. DLB' nin yönetiminin belirlenmesi ` -için bütün liselerde seçimler yapılacaktır. 


lemiş ve derneği kapatmıştı . 
Liseli devrimciler Haziran ayından itibaren liseli gençliğin birliğini sağlamak (o için tekrar çalışmalara başladılar, Çalışmaların başında Lise- 
Der yönetimi ve muhalefeti ile birlik konusunun tartışıldığı bir toplantı yapıldı.” “İse = Der daha sonraki toplantılara gelmedi. DLB'lİler Lise- Der muhalefetini meydana getiren 
Halkın Kurtuluşu, Halkın Birliği ve Halkın Yolu taraftarı liselilere birlikte çalışmalara devam ettiler. Çalışmalar 
Eylül ayının sonuna kadar sür dü. Halkın Kurtuluşu, Halkın Birliği ve Halkın Yolu taraf - tarlarının birliğin! ideolojik mücadele temelinde kurulacağını reddetmeleri ve ideolojik mücadeleyi engellemeye çalış maları sonucu ortak çalışmalar başarısızlıkla sonuçlandı. 


Lise-Der yöneticileri DLB'- lilerin Lise-Der'e giremeye - ceklerini belirttiler. Halkın Kurtuluşu taraftarları onların bu tutumuna destek oldular. İki süper devlete karşı kararlı mücadele eden devrimcileri dışarda bırakarak kurulacak bir örgütün meşru olamayacağını belirten DLB'liler en ge - niş liseli gençliğin birliğini savundular, Bölücü ve grupçu engellere karşı aktif bir mü - cadele sürdürdüler. DLB nin örgütlenmesinin doğru olduğunu savunarâk geniş kitleyi bu mücadeleye kattılar, Bu konuda bildiri dağıttılar ve beşyü - zün üzerinde imza topladılar. 


Lise-Der yöneticileri ve diğer gruplar tutumlarını de - ğiştirmediler ve Aralık'ın ikinci haftasında Lise-Der Genel Kurulu yapıldı, DP liler genel kurül sırasında bir bildiri yayınlayarak "Lise- Der 
Genel Kurulunun liseli gençliğin mücadelesine hizmet edemeyeceğini, aksine . - gençliği parçalayacağı"nı belirttiler ve bütün liselelilere "DLB'de birleşin" çağrısı yaptılar, 


Daha sonraki günlerde okul larda liseli gençliğin < birliği konusunda toplantılar : yapıldı. 
Bütün okullarda "iki süper dev lete karşı olan herkes DLB'ye katılmalıdır" çağrısı yapıldı. 
Bu toplantılarda DLB gençlik kitlesinin geniş desteğini aldı. 
Lise-Der yöneticileri ve Halkın Kurtuluşu taraftarları 
DLB'nin kuruluşunu engelle - mek için zorla seçim toplantı larına girdiler. Tartışma yara tarak delege seçimlerini en - gellemeye çalıştılar. Ankara 
DLB şu talepler uğruna mücadele edeceğini belirtmektedir; 


Gençliğin öğrenim özgür - lüğü ve can güvenliği sağlan - malıdır. 

Liseli gençliğin emperya - listlerin ve faşistlerin pençe- si altına almak için sistemleş tirilen gerici eğitime son ve - rilmelidir. 


Liseli gençliğe fikir ve örgütlenme özgürlüğü tanınmalı dır. pi 


Ankara DLB liseli gençliğin akademik, demokratik mücade lesini halkımızın milli bağımsızlık mücadelesi ile birleş - tirecek gençliğin iki süper devlete karşı mücadelede da - ha aktif olarak yer almasını sağlayacaktır. 


Ankara DLB İnkilap Sokak , 19j5'teki yeni binasında çalış- 


e ge m, 
D 


birliği için çalışalım 


İstanbul'dan Liseli Gençler 


Orta öğrenim gençliğinin gerici eğitime,baskılara ve saldırılara karşı mücadelesi yükselmektedir. Dahâ kararlı bir mücadele için devrimcilerin grupçu, dar kapıcı anlayışlarla mücadeleleri yoğunlaşmıştır. Dağınıklığı giderme ve tek kitle örgütünü yaratma çalışmaları yeni bir safhaya girmek üzeredir. 


Geçen yıl olduğu gibi yeni yılda bâzı engelleri aşmak gerekecektir. 1976'da orta öğrenim gençliğinin birliği önündeki engeli grupçu tutumlarıyla Devrimci Gençlik ta- 


` raftarları teşkil etmekteydi. Bu grup birliği sağlamak į çin yapılan seçimleri kaybedeceğini anlayınca alel acele İDOD'u kurdu. İDOD olumsuz bir örnektir, Bu örnekten ders çıkartmayan Militan Gençlik taraftarları şimdi de aynı hataya düşmektedirler. Böyle giderse : yöni bir İDOD örneği yaşanacaktır. Grupçu tutumlardan yararlananlar ise revizyonistler olacaktır. 

Proleter devrimciler öteden beri şu doğru ilkeyi savunmaktadırlar ; "İki süper devlete karşı tüm orta öğrenim gençliği bir tek kitle örgütünde birleşmelidir." Orta öğrenim birimlerinde geniş kitleler tarafından dete- ge seçilen arkadaşlar üst forumda: nisbi temsille yöneticilerini seçmelidir. Ancak böyle bir önderlik kitlelerin iradesini temsil edebilir. İDOD, DEv-Lis gibi derneklerin bu birliğe girmesi için çalışmalıyız. 

İki süper devlete karşı orta öğrenim gençliğinin birliği sekterliğe ve dar kapıcılığa karşı mücadele edilerek 

gerçekleştirilecektir. 


malarına başlamıştır. 


BTÖB Kongresi 


başarıyla 


Belçika Türk Öğrenci Birliği (BTÖB) o se-. 


çimleri 27 Şubat 1977 günü yapıldı, Yönetime devrimci öğrenciler seçildiler. Revizyonistler kazanamayacaklarını anladıkları için seçimle - re katılmadılar ve kimsenin katılmaması yolun da propaganda yaptılar. Buna rağmen devrimci öğrenciler üyelerin çoğunluğunu sağlayarak onların oyununu boşa çıkardılar, 

BTÖB yönetimine devrimcilerin seçilmesi , geçen hafta kongre haberini verdiğimiz Fransa 


toplandı 


Türkiyeli Öğrenciler Birliği (FTÖB)'ten sonra revizyonistlerin uğradıkları ikinci bir yenilgidir. Belçika'dan bize mektup yazan öğrenciler, BTÖB kongresinde kazanılan başarının önemi üzerinde durmakta. ve şöyle demektedirler:" Ö zellikle bugün revizyonistlerin Avrupa'daki öğrenci derneklerini ele geçirmek içih her çeşit saldırı, iftira ve yalanı uyguladıkları bir sırada başarımız revizyonizme indirilmiş bir darbedir. " 


BTOB Genel Kurulunun aldığı kararlar. 


Ülkemizle, Rus sosyal-emperyalizmi arasın da imzalanmak istenen Yeni Çarlarla işbirliği anlaşmasına karşı çıkıyor ve BTÖB Genel Ku - rulu olarak bu işbirliği anlaşmasının hâlkımızın çıkarlarına aykırı, ülkemizin bağımsızlığı. 
nı tehdit edici olduğuna işaret ederek, böyle bir anlaşmanın imzalanmasını protesto ediyo - 


Ikemizde iktidarda bulunan faşist MC hükümetinin bir yandan halkımızın baş düşmanla rı iki süper devletle ilişkiler kurarken, diğer 


Halkımızın iki süper devlet ve işbirlikçilerine karşı verdiği BAĞIMSIZLIK VE DEMOK - RASİ mücadelesinde, onların yanında yer alan yurtsever ve devrimci basına yapılan baskılar her geçen gün yoğunlaşmaktadır. Halkın Sesi, Halkın Yolu, Halkın Gücü ve Halkın Kuftüluşu dergilerine yapılan baskıları şiddetle -protesto ediyoruz. 

Halkın Sesi sorumlu yazı işleri müdürü Ke-, mal Doğan'ın askeri mahkemece 1,5 yıla mah - kum edilmesinden sonra yine aynı derginin sorumlu yazı işleri müdürü Leyla Cümbüş' ün, 


ruz. HALKIMIZIN İKİ SÜPER DEVLETE KAR-ŞI VERDİĞİ MÜCADELENİN YANINDAYIZ. NE AMERİKA NE RUSYA BAĞIMSIZ VE DEMOK-RATİK TÜRKİYE. 


YENİ ÇARLARLA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASE NA HAYIR 


taraftan halkımız üzerinde uyguladığı zalim baskıyı, yurtsever ve devrimcilere yapılan bas kı ve işkenceleri şiddetle protesto ediyoruz... 


Hakın Sesi dergisinde Uluslararası Af Örgütü - nün Türk Ordusunun Kıbrıs'ta yapmış olduğu eylemler hakkındaki raporunun yayınlanması ü zerine, tutuklanarak mahkemeye verilmesini şiddetle protesto ediyoruz. 


KEMAL.DOĞAN VE LEYLA CÜMBÜŞ'E ÖZ - GÜRLÜK! , 
YURTSEVER BASINA ÖZGÜRLÜK ! 

ASKERİ MAHKEMELER BASINI YARGILAYA =: MAZ! S : 

141 ve 142'nci MADDELER KALDIRILMALIDIR!. 
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ZİMBABVE 
HALKININ 


TEMSİLCİLERİ 
HOŞGELDİNİZ 


AYDINLIK'ın davetlisi olarak yurdumuza gelmekte olan Zimbabve halkınm önderi ZANU'nun temsilcileri Chivera, Mutassa, Ndondo ve Senderayi bugün (15 Mart Salı) Yeşilköy havaalanın 


da karşılanacaklardır. 


ZANU temsilcileri, 19 Mart Cumar - tesi saat 20/00'de İstanbul'Spor Sergi sa 


maya çağırıyoruz. 


rayında yapılacak "Zimbâbve halkıyla dayanışma toplantısı"'nda konuşacaklardır. Bütün halkımızı toplantılara katıl — 


20 Mart'ta İzmir'de, 21 Mart'ta ise 
Ankara'da ZANU temsilcilerinin konu - şacakları "Zimbabve halkıyla dayanışma" toplantıları düzenlenmiştir. 


YAŞASIN 
ZIMBABVE ve TURKIYE 


HALKININ 
KARDEŞLİGİ 


Türkiye uluslararası kuruluşlarda | Zimbabve halkının mücadelesini destekliyor 


TÜRKİYE HÜKÜMETİ ZANU'YU TANIMALI VE ZİMBABVE HALKININ MÜCADELESİNİ HER BAKIMDAN DESTEKLEMELİDİR ! 


Bugün Zimbabve Afrika Ulusal Birliği (Z ANU) taın yetkili heyeti yurdumuzda bulunuyor. Bugüne kadar Türkiye çeşitli uluslararası kuruluşlarda gerek ırkçilığa karşı, ge rekse doğrudan doğruya Zimbabve halkının mücadelesini destekleyen birçok karara imza koymuştur. 


Sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadele konusunda Birleşmiş Mik letlerin aldığı bütün diğer kararla - ra yön veren iki temel belge, B. M. 
Genel Kurulunda 14 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen Sömürge Ülkeleri ve Halklarına ımsızlık Ve- 


rilmesi Beyannamesi ile, 12 Ekim 
1970 tarihinde kabul edilen Sömürge 


pps 


Ülkeleri ve Halklarına Bağımsızlık Verilmesi Beyannamesinin Tam 
Olarak Uygulanması İçin Eylem Programı'dır. Üçüncü Dünya ülkelerinin önerileri ve kararlı tutumla rı sayesinde ezici çoğunlukla kabul edilen her iki karara, Türkiye olumlu oy vermiştir. Bı Beyanname ve Eylem Programı'ndan yola çıkan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
1976 sonlarında Zimbabve konusun - 
da çok önemli üç karar daha almıştır. Bu üç karar, 28 Ekim 1976 tarihinde toplanan Cenevre Konferansının Zimbabve sorununa ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bir sırada gündeme alınmış ve kabul edilmiştir. Budurum, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İan Smith rejimini tamamen tecrit etmeyi ve Zimbabve halkının kurtuluş örgütlerini des teklemeyi amaçladığını göstermek - tedir. Türkiye'nin hepsine olumlu oy verdiği bu kararların içeriği özetle şöyledir; 

«5 Kasım 1976 tarihli karar, çeşitli yabancı iktisadi ve mali kuru - luşların Zimbabve ve Namibya topraklarındaki faaliyetlerini mahkum etmektedir. BM Genel Kurulu Zimbabve ve Namibya halklarının kendi insan ve doğa kaynakları üzerindeki 


tırımlarını uygulamamakla 


egemenliklerinin bu şekilde ihlalini, sömürgeci ve ırkçı yönetimlere bir destek ve bu halkların özgürlük mücadelesinin önündeki bir engel olarak nitelemektedir. Karar, uyruklarındaki iktisadi ve mali kuruluşların Zimbabve ve Namibya' daki faaliyetlerini engellemeyen devlet - leri de Birleşmiş Milletler'in yap - 


maktadır. Bu kararın ruhu ve asıl hedefi, emperyalist burjuvazininhâ lâ: İan Smith'i destekleyen kesimlerinin geriletilmesi ve bu ırkçı rejim ile dünya emperyalist sistemi arasındaki bağların daha da zayıf - latılmasıdır. 


17 Aralık 1976 tarihli karar, 1977 
yılı içinde Mozambik'in başkenti Maputo'da Zimbabve ve Namibya halklarının desteklenmesi için bir uluslararası konferans toplanmasını öngörmektedir, Karar metninde, İan Smith rejiminin Zimbabve halkı üzerinde baskı ve tahakkümünü håla sürdürdüğü; sömürge halklarının “vazgeçilmez kendi kaderini tayin ve bağımsızlık haklarını gerçekleştirmek için verdikleri mücadelenin desteklenmesinde Birleşmiş,Milletlerin özel bir sorumluluk taşıdığı"; Zimbabve ve Namibya'daki "'kurtuluş mücadelesine ilişkin bilgi ve haberlerin geniş ölçüde yayılması - nın acil ve süregelen bir gereklilik olduğu" da belirtilmektedir. 


20 Aralık 1976 tarihli karar ise, 
diğer ikisinden farklı olarak sadece Rodezya (Zimbabve) sorununu ele almakta ve bu konuyu bütün yönle - riyle işlemektedir. Kararın (A) bölümünde, gayrimeşru ırkçı azınlık 


MR emi e 


suç la- 


rejimi Zimbabve halkına karşı uyguladığı baskı ve zulüm nedeniyle 


mahkum edilmektedir. Daha sonra 


ise, 


l. "Milli kurtuluş hareketinin önderliğindeki : Zimbabve halkının özgürlük ve bağımsızlığa . kavuşma yolundaki kesin kararlılığı övgüyle kaydedilmekte" ve bu mücadelenin "kararlılıkla desteklendiği" belir - tilmekte; 

2. "Bütün devletlerin... Zimbabve halkına ve onun milli kurtuluş hareketine, vazgeçilmez haklarının iadesi için verdikleri mücadelede gerekli bütün manevi, maddi, siyasi ve insancıl yardımı yapmaları " talep edilmektedir. i 


Kararın (B) bölümünde ise, Birleşmiş Milletler'in Rodezya rejimi- ne karşı saptadığı yaptırımlara uymayan devletler bir kere daha kınan maktadır. Ayrıca, "bütün devletle - rin" Rodezya ile olan sınırını kapatmış olan ve bu yüzden gayrimeş ru rejimin silahlı saldırılarına uğ - rayan Mozambik Hükümetine yardımcı olmaları istenmektedir. 

Görüldüğü gibi özellikle sonuncu ' 

karar, Birleşmiş Milletler'e üye bütün devletleri Zimbabve halkının "milli kurtuluş hareketini" her şekilde desteklemekle yükümlü kılmak tadır. Kararın (B) bölümüne karşı oy veren bir avuç emperyalist için dahi geçerli olân bu yükümlülüğün, kararın bütününe olumlu oy o veren Türkiye gibi ülkeler için çok daha kesin bir zorunluluk taşıdığı açıktır. 


Türkiye Hükümeti, Mayıs 1976! - 


da İstanbul'da toplanan İslam Kon-.... 


feransında da, Zimbabve'nin mücade lesine olumlu birtavır almış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Korutürk, Konferansa yolladığı mesajda, Türkiye'nin "her çeşit (sömürgeciliğe ve ırk ayrımına karşı olduğunu" söylemiştir. Başbakan Demirel “de açış konuşmasında, "ulusların kendi kaderlerini tayin etme...hakkına saygı gösterilmedikçe ... o barışın gerçekleşemeyeceğini", Türkiye'nin bu nedenle sömürü ve zulmün bir çeşidi olarak "Afrika'da ırk ayrımına karşı çıktığını" ifade etmiştir. 
İslam Konferansının sonunda benim senen ve Türkiye tarafından da im zalanan ortak bildirinin 20'nci ve 21'inci maddelerinde ise, Zimbabve konusunda şunlar söylenmektedir: "Konferans, Güney Afrika, Namibya, Zimbabve ve işgal altında - ki Filistin'de ırkçılığa karşı müca - delede İslam ülkelerinin yükümlülü- günü teyit etmiştir. Irkçı rejimler arasında artan askeri işbirliğini ve emperyalist rejimler (aracılığıyla bunlara sağlanan açık ve gizli desteği mahkum etmiştir." "Konferans, Zimbabve : ye Namibya halklarının kurtuluş ve ulusal bağımsızlıkuğruna verdiği hâklı mücadeleyi tamamen ve kayıtsız şartsız destekledi - 


ğini ifade eder," 


Türkiye Hükümeti, altına imza attığı kararların gereğini yapmalı, Zimbabve halkının gerçek temsilcisi ve onun milli kurtuluş mücadelesinin önderi olan ZANU'yu (Zim - babve Afrika Ulusal Birliği) resmen tanımalıdır. 


Türkiye, gerek Zimbabve halkı - nın kurtuluş mücadelesine, gerekse Namibya halkına ve Mozambik'e , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'- nun öngördüğü gibi maddi yardımda dahil her çeşit desteği sağlamalıdır. 
Bu tutum, Türkiye'nin ve (Üçüncü Dünya ülkelerinin menfaatlerine tamamen uygun düşecektir. 


